Kerkdienst met heilige doop in de serie ‘De metamorfosen van Marcus’, gehouden op zondag 15 februari 2026 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.
   

O God, 
Ooit heeft
iemand ons
als eerste
Uw Naam genoemd –
wij weten 
niet meer wie:
onze vader, moeder
oma, opa of een 
toevallige ander 
op ons pad. 
Met die Naam
kwam er
verwondering
ons leven binnen.
Er was meer
dan we konden zien, 
er was een geheim
achter de dingen, 
er was Iets 
of Iemand
groter dan wij
dat ons leven
droeg. Wat is die
verwondering kostbaar. 
Mogen wij hem
doorgeven
van generatie
op generatie,
daarom bidden wij:
KYRIE
Ooit heeft iemand
ons als eerste
Uw Naam
genoemd. 
Met die Naam
kwamen er 
verhalen
ons leven binnen.
Verhalen over
licht en donker
goed en kwaad
vallen en opstaan
leven en dood. 
Ze wijzen ons 
de weg, 
als wij ons afvragen:
wat nu?
Hoe gaan we om
met onze 
verschillen,
hoe kunnen we 
verder
als we elkaar pijn hebben gedaan?  
Mogen Uw verhalen
blijvend onderdak krijgen
in ons leven
opdat er licht 
in komt
daarom bidden wij:
KYRIE
Ons is verteld
dat Uw Naam
‘Ik ben er’
betekent,
‘Ik zal er zijn,
voor jou’.
En zolang wij
nog klein zijn
en veilig
bij onze ouders
geeft dat
vertrouwen. 
Maar als wij
ouder worden
en ervaring 
opdoen met
de donkere nachten
van het leven -
dan roept dat
vragen op.
Waar bent U 
in een wereld
die zoveel ge-
brokenheid bevat? 
Mag elke barst
of scheur in de wereld
een opening bieden
voor het licht,
voor Uw licht,
daarom bidden wij:
KYRIE








Preek over Marcus 5: 1 – 20

Je kunt de tekst uit Marcus, die zonet gelezen is, beluisteren als een verhaal over een psychiatrisch patiënt. Dan doet hij je denken aan die ene verwarde persoon, uit je omgeving. De vriend, die stemmen hoort, en daardoor niet mee kan komen in de samenleving. Of de collega, met een zware depressie, die al een tijd uit het werk is. Vandaag zou deze wildeman opgenomen worden, denk je dan. Mogelijk zelfs op de gesloten afdeling. In plaats van de ketenen waar Marcus van vertelt, is er dan de deur, die alleen door de verplegers geopend mag worden. Je kùnt de tekst van Marcus zo lezen. Maar ik weet niet, of hij dit verhaal zo bedoeld heeft. Want op deze manier houd je de man op een afstand. Je gaat een uurtje bij hem op bezoek, dat wel. Maar daarna kun je weer naar huis. Naar je eigen, gewone, geordende leven. Terwijl Marcus hem voor mijn gevoel juist dicht bij je wil brengen. Hij is een mens als u en jij en ik, zegt hij. Hij is z’n leven net zo begonnen, als Noam. Helemaal heel, en ongeschonden. Maar leven is ingewikkeld. Je kunt van alles meemaken. En dan ga je wel eens onderuit. Elk van ons, kan hiervan weten.
Wàt de man heeft meegemaakt, vertelt het verhaal niet. Wèl, wat het gevolg ervan is. Hij is op het kerkhof gaan wonen. Tussen de grafspelonken. Dat klinkt spooky. Alsof je in een horrorfilm zit. Tot je merkt, dat het beeldtaal is, die Marcus hier gebruikt. Uitzonderlijk krachtige beeldtaal. Want wat ìs dat, wonen tussen de graven? Dat is je terugtrekken, uit het leven. Mensen vermijden. Omdat je bang bent, voor wat er kan gebeuren, als je iemand tegenkomt. In moeilijke tijden heb je niet altijd genoeg eelt op je ziel. Je kunt dan soms heel erg gekwetst worden. Dat kan maken, dat je je terugtrekt. Wonen tussen de graven. Dat is minder vreemd dan het lijkt. Je ziet jezelf ook wel eens zo’n terugtrekbeweging maken. Dan is het leven even te lastig. Want mensen zijn ingewikkeld, en verhoudingen vaak troebel. Daar wil je wel eens van weg. Daarom leeft de man uit Marcus verhaal zo afgezonderd, tussen de doden. Hij kan zich niet handhaven, onder de levenden. Dubbel lijkt dit trouwens wel te zijn, voor hem. Het is alsof hij niet mèt de mensen kan, maar ook niet zonder. Want hij schreeuwt de hele tijd, met een luide stem. Om de afstand, die hij aan de ene kant zelf zoekt, toch ook te overbruggen. ‘Hier ben ik’! laat hij de voorbijgangers weten. ‘Je vergeet mij toch niet?! Is dat niet precies wat een mens kan doen, als hij niet goed in zijn vel zit? In zijn schulp kruipen, en tegelijk uitstralen – door z’n houding, z’n oogopslag – ‘Zie mij alsjeblieft staan!’  
Er zijn er, die op zijn geschreeuw zijn afgekomen. Die man, die moet rustig worden, hebben ze gedacht. Ze worden er bang van. Straks vliegt hij één van ons nog aan. En bovendien: Zijn geroep komt binnen. De zielenpijn van een ander, die doet zeer. Niet iedereen kan erbij blijven, het ermee uithouden. Ga toch met vakantie, wordt er dan gezegd. Even eruit, dat zal je goed doen. Of neem een oxazepam. Maar dit soort reacties, die een gekweld mens moeten kalmeren – ze bewerken het omgekeerde. De man in Marcus’ verhaal rukt zich los, van de kettingen die ze hem om doen, en gaat alleen maar harder schreeuwen. En de mensen uit de stad – zij gaan ten slotte alleen nog even bij hem op bezoek, om eten te brengen. En dan doen ze de deur van de gesloten afdeling weer achter zich dicht. Hij is anders, zeggen ze. Hij wordt beheerst door een boze geest. Dat is zoals het is.  
Maar dan komt er toch verandering, in het verhaal. Op een dag meert er een bootje aan, vlakbij het kerkhof waar de wildeman verblijft. Hij ziet het, als Jezus met zijn leerlingen aan land gaat. En hij wordt meteen  naar hem toegetrokken. Als een mot naar het licht. Alsof hij wéét, dat Jezus hem kan bevrijden van wat er in hem rondspookt. Het is goed om je te realiseren, wat Marcus hiervoor net over Jezus heeft verteld. Bij zijn tocht over het meer is het schip waarop hij voer in een hevige storm terecht gekomen. De golven waren zo hoog, het leek wel een zee. Iedereen was in paniek. Straks vergaan we met man en muis! Maar hij lag vol vertrouwen te slapen. Alsof hij niet gedragen werd, door het schip, maar door iets anders. Door Iemand anders. Door de eeuwige armen van God. De grondeloze grond, van de mystici. Dàt is wat Marcus net over Jezus verteld heeft. Hij heeft hem geschilderd als iemand die de diepte van de dood om zo te zeggen al achter zich heeft. Als een angstvrije persoon. En dat vóelt de man die tussen de graven leeft. Hier is iemand die niet bang is voor de diepten van het leven. Die het daar misschien mèt mij kan uithouden. Dus hij rent naar hem toe, en valt op zijn knieën. Maar dat, wat er in hem rondspookt, is sterk. Terwijl hij contact zoekt met Jezus, neemt de boze geest het weer over en schreeuwt: Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? In godsnaam, doe me geen pijn! En die dubbelheid, die is herkenbaar. Zo gaat dat vaker, dat een mens instinctief weet, wie hem kan helpen, en deze persoon dan juist uit de weg gaat. Want je kunt je vreemd genoeg ook hechten, aan je ‘boze geesten’. Ze zijn je ook zo vertrouwd, je moeilijkheden. Je kunt erin gaan wonen. Zo valt de man dus op zijn knieën voor Jezus, terwijl het tegelijk in hem schreeuwt: In godsnaam, doe mij geen pijn!  
Maar Jezus is niet bang, voor de stormen buiten en de stormen in mensen. Hij leeft met de dood achter zich. Zo net heeft hij de wind tot de orde geroepen. Nu richt hij zich, tot wat er in de man rondspookt. Vertel me, zegt hij: Wat is je naam? En dan geeft hij een antwoord, dat zó algemeen menselijk is. Zo herkenbaar, voor elk van ons. Hij zegt: Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen. Ja, wij zijn met velen. Hoe ouder je wordt, hoe meer petten je op krijgt. Ben je in het begin alleen kind van je ouders, en broertje van je broer, zoals Noam, daar komt steeds meer bij. Je merkt dat je ook kleinkind bent. En neef. Later wordt je ook een vriendje. En nog later vriend, partner, echtgenoot. Je wordt collega. Leidinggevende misschien. Vader. Buurt – en kerkgenoot. En soms vraag je je dan wel eens af: Al die petten – hoe houd ik ze onderling in balans? Ze zitten elkaar soms in de weg. Welke pet verdient er voorrang? Je kunt er zomaar burn-out van worden. Ja, hoe ouder je wordt, met hoe meer je kunt zijn. Niet alleen uiterlijk, ook innerlijk. Om te beginnen is er alleen de stem van je ouders, die je de weg wijst, in de wereld. Daar komen in de loop van de tijd andere stemmen bij. Die van een belangrijke docent. Van een invloedrijke leeftijdgenoot. Van een dominee of andere geestelijk leider. Van een bekende influencer. Of van al die social media, die zoveel ruimte innemen vandaag. Van de tijdgeest. Door welke stem laat je je leiden? Soms spreken ze allemaal door elkaar, en kun je geen beslissing nemen. Jezelf zijn. Authentiek zijn – het is een belangrijke waarde, vandaag. Maar je bent vaak met velen, net als de wildeman. Je kunt je bezet gebied voelen, door wat je verschillende petten van je vragen, en door wat al die stemmen in je door elkaar roepen. Ik heet legioen, zegt de boze geest in de man uit Marcus’ verhaal, want wij zijn met velen. 
Alles wat benoemd kan worden, is meteen minder eng. Dat is zoals wanneer je ’s nachts wakker wordt, in een hoek een donkere hobbel ontwaart, en denkt dat er een vreemd wezen zit. Zodra je het licht aandoet, zie je dat het gewoon je kleren zijn, op een stoel. Wat benoemd wordt, is meteen minder eng. Het raakt zijn grip op je kwijt. In gesprek met Jezus raken de boze geesten hun grip kwijt op de man. Hij zet ze in het licht. Hij is niet bang voor ze. Hij wordt gedragen door de grondeloze grond van mystici. Hij leeft met de dood al achter zich. Zo voelen ze, dat ze terrein moeten prijsgeven. En ze vragen hem: Stuur ons naar die varkens daar, dan kunnen we bij hen intrekken. Hij staat het hen toe, en dan stormt de hele kudde met een enorme vaart richting het meer, en verdrinkt erin. En dan moet je niet zeggen: Wat hard voor die zwijnen, zoals Maarten ’t Hart dat ooit deed. We hebben hier te maken met krachtige beeldtaal. En een varken, dat is in de bijbel een beeld voor alles dat van God los is. Dat de varkens met boze geesten en al omkomen - dat is net zoiets als dat de boze wolf in het verhaal van Roodkapje verdrinkt op het eind. Dat is niet zielig voor de wolf, net zoals dit niet hard is voor de zwijnen. Dat is er een beeld voor, dat het kwaad het uiteindelijk niet redt. Het is er een beeld voor, dat de zachte kracht van Jezus’ vertrouwen op de Eeuwige sterker is. Marcus maakt voelbaar, hóe sterk die zachte kracht wel niet is. Tweeduizend zwijnen zijn er niet tegen bestand! De mensen weten niet wat ze meemaken! 
De verwarde man herkende hem in één oogopslag, deze kracht. Het gezag van iemand, die leeft met de dood achter zich. Die geen angst kent. Die zich bergt, in de eeuwige armen van God. Die één is met Hem. Zo iemand is niet ‘met velen’. Hij is eenvoudig. Een kind van God. En de man wist: Deze mens, deze Zoon van de Allerhoogste - Hij kan me bevrijden van mijn veelheid. Dat gebeurt dan ook. Het is een soort doopverhaal, dat we lazen. Een Paasverhaal, nog voordat 40dagentijd is begonnen. Alles wat de man beheerst en bang maakt en verscheurt verdwijnt in de diepte van het water. En hij staat op als zichzelf, mens met enkel de naam waarmee de Eeuwige hem kent. Als kind van God. Mag dit verhaal als bron van vertrouwen met ons meegaan, en met de dopeling van vandaag. Ten diepste zìjn wij niet met velen. Wij zijn één in Hem - de grondeloze grond van de Liefde met een hoofdletter. Amen. 

Bronnen:
F.O. van Gennep, ‘Naam geven wat ik zoek’, p. 105 ev. 
M. Haas, ‘Parelduiken’, p. 70,71
N.M.A. ter Linden, ‘Het verhaal gaat’ deel III, p. 55 ev. 
M. van der Zeijde, ‘Tijding van vreugde’, p. 146 ev.

Gebeden: zie volgende bladzijde






































Trouwe God,
Wat zijn wij mensen
kwetsbaar.
Wij zagen het
aan de dopeling
zo afhankelijk
van zijn ouders,
van liefde.
Wij voelden het
toen de namen
genoemd werden
van de twee
gemeenteleden
die we deze week
verloren. 
Wat zijn wij mensen
kwetsbaar.
Wat hebben we
elkaar nodig
om ons in liefde
gedragen te weten,
Wat hebben wij
Uw eeuwige armen
nodig
om ons te laten
opvangen
als wij vallen. 
Schenk ons
het vertrouwen
van Jezus Uw Zoon
in de stormen
van het leven. 

Wij bidden
voor wie het
niet redden
in de stormen
van het leven,
voor wie knakken
onder de veelheid
van petten
en stemmen, 
voor wie breken
onder de pijn van
wat wij mensen
elkaar kunnen
aandoen. 
Laat ons hen
niet alleen laten
maar het uithouden
met wat hen
verwart,
in de Geest
van Jezus Uw Zoon, 
in het besef
dat wij zomaar
aan hun kant
van het verhaal
zouden kunnen
zitten. 

Wij bidden
voor wie 
aan het roer staan
in de stormen
van deze tijd,
in het bijzonder
voor onze nieuwe
regering die
klaar staat om
de leiding 
over te nemen. 
Dat deze zich
niet laat leiden
door stemmen
die zeggen
dat zij de
kiezersgunst
kunnen verliezen
maar door wat hun
innerlijke kompas
zegt dat
goed is om te doen.
Wat hebben wij
angstvrije mensen
nodig,
in de Geest van
Jezus Uw Zoon. 
Daarom bidden wij!

Wij bidden
voor de familie
en vrienden
van … en …,
en in hen voor allen
die verliezen lijden. 
Troost hen
met Uw en onze
tederheid.  

In stilte… 







NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

