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Dat wij hier zijn,
God, en ons 
toevertrouwen
aan het besef  
dat U ons leven
draagt –
dat is breekbaar.
Wij zijn mensen
van deze tijd.
Ons leven
is druk en vol,
de ene prikkel
volgt de andere
op, voor wij het
weten
is er een dag
voorbij
zonder dat wij
aan U dachten
of even stil
Uw nabijheid
zochten. 
En zo kan ons
lijntje met U
langzaam
dunner worden. 
Mag daarom
uw trouw in dit uur
ons breekbare
geloofsvertrouwen
sterken, 
zo bidden wij:
KYRIE

Dat wij hier zijn,
God, en ons
toevertrouwen
aan het besef
dat U ons leven
draagt -
dat is breekbaar. 
Wij zijn mensen
als ieder ander.
Wij kennen
allemaal
de kwade dagen
waarop wij
teleurgesteld
worden
in een naaste.
Dan hadden wij
niet gedacht
dat hij of zij
ons zó zou kunnen
laten vallen. 
Ons vertrouwen
is beschaamd
en dat kan ook
raken aan ons 
vertrouwen in U…
U kent onze
broze kracht,
sterk ons
breekbare lijntje
met elkaar en 
met U, zo
bidden wij: KYRIE

En ook de
ontwikkelingen
in de wereld
om ons heen
kunnen het 
vertrouwen
dat U ons leven
draagt
doen wankelen. 
Elke dag
doen de groten
der aarde
wel iets dat
de orde 
die er was
op z’n grondvesten
laat schudden.
Regels en
afspraken
lijken niet
te gelden voor
mannen met
macht. 
Wie het sterkst is
mag het zeggen…
Gij ontzet ons
van de boze
en zijn macht,
zingen wij straks.
Mag dat zo zijn,
zo bidden wij:
KYRIE







Preek over 1 Samuël 16: 14 – 23 en Marcus 3: 20 – 34 (vertaling M. Van der Zeijde)

Stel je voor: een jongen van twaalf, dertien jaar. Hij is een gevoelig kind, een doordenkertje. Op een zondag zit hij met zijn familie in de kerk. Het is een behoudende, protestantse kerk. Het is daar normaal, dat kinderen de hele dienst bijwonen. Vaak droomt hij een beetje weg. Maar deze keer wordt hij ineens alert. De dominee spreekt over iets dat onvergefelijk is. Ook al zeg je sorry, het helpt niet. Het blijft aan je kleven. De zonde tegen de heilige Geest. Onvergefelijk. De jongen hoort deze woorden niet alleen, ze komen ook binnen. En ze nestelen zich, ergens diep in hem. Als een bron van angst. Hoe ouder hij wordt, hoe meer last hij ervan krijgt. Hij is ontzettend bang om iets verkeerd te doen. Elk foutje wordt groot in zijn beleving. Vooral ’s nachts kan het gaan spoken in hem. Een beetje zoals in koning Saul, over wie gelezen is. Dan kan hij zich diep verloren voelen. ‘Voor eeuwig verdoemd’, hij hoort het de dominee nog zeggen…
Ik begon zonet met ‘Stel je voor’. De persoon over wie ik vertelde, bestaat niet precies zoals ik hem beschreef. In het beeld dat ik van hem heb opgeroepen, heb ik – vanwege de vertrouwelijkheid - meerdere verhalen verwerkt, die mij als pastor verteld zijn. De levensverhalen van drie mensen. Misschien herken je er zelf ook wel iemand in. Dan kun je je inleven in het verhaal van Marcus dat gelezen is. Dan begrijp je wat hij bedoelt, als hij zegt dat iemand door een boze geest bezeten is. Dat is oude taal, voor iets dat van alle tijden is. Dat een mens soms zichzelf niet is. Dat je ergens door te pakken genomen kan worden. Vaak komt dat voort, uit het sociale verband van de familie of de godsdienst van je jeugd. In zo’n gemeenschap kunnen er positieve geesten leven. Ik ken families, met een geest van warmte. Een geest van gastvrijheid. Of humor. Een geest van doorzettingsvermogen. Of van ‘Wij staan voor elkaar klaar’. Maar in de meeste families huist er ook wel ergens een negatieve geest, die zegt: ‘Zó zijn onze manieren. Als je uit de toon valt, hoor je er niet bij’. Datzelfde geldt voor het sociale verband van de godsdienst. Als het goed is, hangt er een positieve geest in de kerk. Een geest van liefde, vreugde en vrede. Van geduld, vriendelijkheid en goedheid. Van geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar er kan ook zomaar een negatieve geest de kop op steken, die zegt: ‘Dit zijn de dogma’s, en dat zijn de regels. Wie anders denkt of doet, hoort er niet bij.’ Een geest van oordeel. En die kan veel kwaad doen. Die kan zich gaan verdelen in een geest van angst, eenzaamheid, en depressie. Van rebellie, onverschilligheid en agressie. Dat is van alle tijden. De sociale verbanden van familie en godsdienst zijn vormend en dragend. Maar ze kunnen een mens ook onderuit halen, met hun ‘boze geesten’. 
En nu vertelt Marcus, dat Jezus mensen daarvan bevrijdt. Vanaf de eerste dag van zijn openbare optreden. Bijna aan de lopende band. In hoofdstuk 3 zijn ze al niet meer te tellen. En er komen er nog steeds bij. Wat een verandering! Wat bijzonder! Iedereen staat versteld! Maar niet iedereen is er even blij mee. Want de meeste van ons houden van orde. Als er iets verandert, buiten jou om, is dat niet prettig. Zoals wanneer je echtgenoot ineens een schilderij op een andere plaats hangt, in huis, zonder overleg. Of wanneer er ineens iemand op jouw plaats zit, in het klaslokaal, de kantoortuin, of de kerk. Dat is niet prettig. Dat is ook zo op de grotere schaal van de wereldorde. Daar heeft één iemand in het afgelopen jaar alle spelregels veranderd. Dat is niet fijn! Het geeft onrust en onzekerheid. Die zelfde reactie zie je ook, op de verandering die Jezus brengt, hoe positief die ook is. Niet iedereen is er blij mee. Het geeft ook onrust en verzet. 
Allereerst vanuit zijn familie. Het verhaal gaat, dat dit een timmermansgezin is. Je kunt je voorstellen, dat daar de ongeschreven regel geldt: ‘Wij werken met onze handen.’ Maar wat gebeurt er? Eén van hen loopt uit de pas. Hij begint zich te bewegen, op het gebied van het geestelijk leven. Dat is gevaarlijk, denken de anderen. Dat kan nooit goed gaan. Daar zit ook iets van zorg in, om hem! Hij is gek geworden, zeggen ze tegen elkaar. We moeten hem mee naar huis nemen. Goedschiks, of kwaadschiks. 
Ook vanuit zijn geloofsgemeenschap komt er verzet. Eén van de regels die daar gelden, is dat je afstand moet houden van mensen die beheerst worden door een boze geest. Je mag er niet mee praten, en je moet ze zeker geen hand geven. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Beëlzebul huist in hem!, zeggen de theologen dan ook tegen elkaar, als ze Jezus bezig zien. Beëlzebul betekent letterlijk: ‘De God van de strontvliegen’. Volgens de theologen is Jezus dus diep gezakt. Tot over z’n oren, in de stront van het kwaad. Hij gaat veel te vertrouwelijk om, met de boze geesten. Hij kent ze zelfs, bij hun naam! 
De sociale verbanden van familie en godsdienst – ze houden niet altijd van verandering. Ze proberen Jezus dan ook tot de orde te roepen. Ze zetten hem onder druk. Zijn familie: met fysiek geweld. En de theologen: met harde taal. Maar Jezus? Hij lijkt niet onder de indruk. Hij buigt niet mee. Hij blijft rustig overeind. Marcus tekent hem als zo’n zeldzaam iemand, die vrij is van sociale druk. Hij laat je voelen, dat er Iets of Iemand anders is, die hem vormt en draagt. Hij laat doorschemeren, dat dit de Eeuwige is. Dat Jezus daar heel intiem mee is. U bent het, die mij vormde in de schoot van mijn moeder. Dit zinnetje uit Psalm 139 is op zijn lijf geschreven. En dat maakt, dat hij zo vreemd vrij is. Hij wordt niet onzeker, van alle aantijgingen. Hij gaat zich niet verdedigen. Hij ademt rustig door. En komt dan met een vraag. Die verwoordt hij in mooie taal. Hij klinkt dichterlijk. En dat doet wat. Schoonheid heeft effect op agressie. Dat is waarom gewelddadige regimes er altijd zo gebrand op zijn, om kunst en cultuur te vernietigen. Wat Jezus zegt, klinkt poëtisch. Er zit beeldtaal in. En ritme. Het wordt stil. Men luistert. Hij vraagt: Hoe kan de geest van het kwaad de geest van het kwaad uitdrijven? Anders gezegd: Hoe kan de God van de strontvliegen nu stront gaan opruimen? Daar heeft hij toch geen belang bij! Dan komt hij met twee vergelijkingen. Een rijk dat tegen zichzelf is verdeeld, dat kan geen stand houden, zo’n rijk. Dat is herkenbaar. Met een vechtkabinet komt een land niet verder. Een gezin dat tegen zichzelf is verdeeld, in conflict met zichzelf, - zo’n huisgezin houdt zich niet staande. En ja, familie ruzies leveren meestal alleen maar verliezers op. Zo neemt Jezus zijn luisteraars mee, met beeldspraak. En dan maakt hij zijn punt: Evenzo als de geest van het kwaad zich verdeelt, in conflict met zichzelf, - dan kàn hij niet staande blijven; dan loopt het met hem op een eind. En iedereen beseft: Iemand die boze geesten wegstuurt kàn geen knechtje van Beëlzebul zijn. Integendeel, hij moet een knecht des Heren zijn. Jezus spreekt het woord ‘Messias’ niet uit, maar het hangt in de lucht. Je gedachten gaan als vanzelf uit, naar koning David. Wanneer hij op zijn harp speelde, liep het op een eind, met de boze geest in Saul. Want de Heer was mèt hem. Dat voel je ook, als je Jezus in gesprek met de theologen poëzie hoort maken van taal. Hoe de Eeuwige mèt hem is. Hoe Gods aanwezigheid oplicht, in zijn ongekende vrijheid. U bent het, die mij vormde in de schoot van mijn moeder. Hij weet zich allereerst kind van God. En daarna pas onderdeel van de andere sociale verbanden die ons leven vormen en dragen. Wat een kracht gaat daar vanuit: Van de vrijheid van iemand met bodem. Een zachte kracht. Eén die aantrekt, en uitnodigt. Kom, sta op. Word, wie je bent. 
Deze week kon je iets van die zachte kracht van de vrijheid voelen, in de toespraak van de premier van Canada in Davos. De wereldorde is in het afgelopen jaar helemaal veranderd, zei Mark Carney. Deze wordt ineens niet meer bepaald door onderling afgesproken regels. Het is het recht van de sterkste dat geldt. Je bent geneigd om mee te buigen, met deze nieuwe orde, en je aan te passen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen, en je door je eigen waarden te blijven laten leiden. Hij herinnerde zijn luisteraars aan een uitspraak van Vaclav Havel, die in de vorige eeuw te maken had met een communistische dictator. Je kunt je machteloos voelen, tegenover zo’n grootmacht, zei deze. Je denkt dat je niet anders kunt, dan meebuigen. Maar dan komt hij met het voorbeeld van een groenteboer. Elke morgen zet hij het bordje ‘Proletariërs aller landen, verenigt u’ in zijn etalage. Maar dat hoeft hij niet te doen. Hij kan er op een dag mee stoppen. Dat zal indruk maken, in de buurt. Er gaat iets veranderen. Niet buigen, voor sociale druk. Dat is de macht van de machtelozen. Ook vandaag, nu de wereld met een kapitalistische dictator te maken heeft. 
De zachte kracht van de vrijheid: Carney heeft ons eraan herinnerd. Jezus maakt hem voelbaar. Als de theologen suggereren, dat hij een knechtje van Beëlzebul is, blijft hij rechtop staan en zegt: Voor alles is er vergeving. Maar wie lastert tegen de heilige Geest, hij vindt geen vergeving in eeuwigheid. Een pittige uitspraak. Een nare tekst. Hij past op het eerste gehoor niet bij Jezus. Maar ik zie nu: Hij zegt dit niet tegen een gevoelige jongen van twaalf, dertien jaar, die in alle onschuld in de kerk zit met zijn familie. Hij zegt het tegen de dominee op de kansel. Tegen de grote theologen van alle godsdiensten en tijden, die kleine mensen in hun macht proberen te krijgen door angst te zaaien in hun ziel. Met deze ferme taal laat hij de machtigen een toontje lager zingen, en zet hij machtelozen op een troon. Hij leeft ons de vrijheid voor van de kinderen Gods! 
En dat doet hij ook, in verhouding tot zijn familie. Als men hem komt zeggen:  Uw moeder is hier met uw broeders, zij staan buiten, ze moeten u hebben, dan antwoordt hij: Wie zijn dat, mijn moeder en mijn broers? Ook dat is een pittige uitspraak. Een nare tekst. Hij past op het eerste gehoor niet bij Jezus. Maar ik zie nu: Eigenlijk verwijst hij hier naar die psalmtekst: U was het, die mij weefde in de schoot van mijn moeder. Ik ben er niet eentje van Jozef en Maria. Ik hoef mij niet te voegen naar de verwachtingen van mijn familie. Ik ben er eentje van de Eeuwige. En dan nodigt hij alle omstanders, ook zijn familie, uit om met hem in de vrijheid van de kinderen Gods te gaan staan. Ieder die de wil doet van God, die is mij broer, mijn zuster, mijn moeder. 
Voelt u wat een kracht tot verandering er schuilt, in deze vrijheid? Amen. 
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Trouwe God,
Hier bij elkaar
in dit huis 
vervuld van uw licht,
kunnen wij
dankbaar worden. 
U was het
die ons weefde
in de buik van
onze moeder.
U ziet en kent ons.
Uw liefde draagt ons,
is de bodem
onder ons leven.
Wij hoeven niet
bang te zijn
om alleen
te komen staan. 
Laat ons 
groeien in vrijheid
op uw bodem
van liefde.
Dat wij ons
eigen kompas
durven volgen
in dagelijks
stil overleg 
met U
tegen alle 
sociale druk in.

Wij zijn dankbaar
voor het sociale
verband
van onze familie
en van deze kerk,
maar ook voor de 
andere groepen
waartoe wij
behoren. 
Gemeenschap
met anderen
vormt en
draagt ons,
wij koesteren
wat ons in dit opzicht
aan goeds
is toegevallen. 
Wij bidden:
mag Jezus uw Zoon
ons inspireren
om ruimte te
houden
voor verschil
in elk verband
waartoe wij
behoren.
Dat wij oefenen
in een ander
vrijheid schenken. 

Wij bidden
voor onze wereld
waarin er 
op dit moment
maar één soort
vrijheid
lijkt te zijn:
Die van de grootmachten
om te doen
wat zij willen.
Kleine mensen
verliezen zo
hun huis
hun land
hun toekomst.
God, dit kan toch niet?
Laat ons 
niet meebuigen
met hun hebzucht
en eerzucht. 
Laat ons 
opstaan
tot de vrijheid
van uw kinderen
in de Geest
van Jezus Uw Zoon.

Wij bidden
voor de mensen
in onze kring
die onze
draagkracht
nu nodig hebben.
De kinderen
en jongeren
opgroeiend
in een 
chaotische
wereld.
De zieken
en rouwenden
ieder die het
echt even
niet redt alleen. 
Wij noemen…

In stilte, Onze Vader




NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

