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O God,
Soms worden wij
zo in beslag 
genomen
door de kleine
hobbels
die er altijd
wel zijn
op onze weg
dat we ons
niet meer
kunnen richten
op wat groter is
dan wij. 
Wat ons ergert
moet meteen
weg worden
genomen
en wat ons 
zorgen baart
moet snel worden
opgelost.
Terwijl er in
wat ons uitdaagt
altijd ook een
méér verscholen
kan zijn –
een stem
die ons roept om
verandering,
Uw stem
die ons vernieuwt.
Daarom bidden wij:
KYRIE



Soms worden wij
zo in beslag
genomen
door de kleine
fricties
die er altijd 
wel zijn
met andere mensen
dat we ons
niet meer
kunnen richten
op wat groter is
dan wij. 
Wat niet klopt
móet worden
rechtgezet,
wat pijn doet
vraagt echt 
om diepe excuses.
Terwijl er in
wat wij anderen
verwijten
ook een spiegel
kan schuilen
voor onszelf.
Wij zijn allemaal
mensen. 
Uw liefde
die groter is
dan ons hart
herinnert ons eraan,
hier.
Daarom bidden wij: 
KYRIE



Soms worden wij
zo somber
en boos
om alles
dat er gebeurt
in de wereld
om ons heen
dat we niet meer
weten
wat we kunnen
geloven en 
waar we op
mogen hopen. 
Is vrede
nog mogelijk
waar zóveel
onrecht is
gedaan? 
Is er toekomst
voor ons allen
als zóveel leiders
alleen de peilingen 
en hun eigen
belangen zijn
toegedaan?
U bènt er
zegt een oud lied
juist in het diep
donkere dal,
verborgen in
wie of wat steun 
geeft en 
nieuwe kracht.
Daarom bidden wij:
KYRIE




Preek over Genesis 2: 4b – 7 en 1 Korintiërs 6: 12 – 7: 1

Het gaat vandaag over aanraken en liefhebben. Dat heb je allemaal nodig. In een zachte hand op je arm of een stevige hug wordt tederheid en warmte uitgewisseld. Dat geeft vertrouwen. Het is verbindend. In coronatijd heeft iedereen gemerkt, dat je eigenlijk niet zonder kunt. En tegelijk is er vandaag veel over te doen. Een begrip als grensoverschrijdend gedrag is ingeburgerd. Iedereen weet: Een aanraking is niet altijd welkom. Je moet er voorzichtig mee zijn. 
Het gaat vandaag over aanraken en liefhebben. Ook in het Korinthe van de eerste eeuw wordt het als belangrijk gezien. Het is een havenstad. En wat is er altijd geweest, waar schepen aanleggen? Een rosse buurt. Die is er dus ook in Korinthe. Hij wordt druk bezocht. Niet alleen de zeelieden vervullen er hun behoefte om aan te raken en aangeraakt te worden. Ook de vaste bewoners van de stad doen dat vrijmoedig. Het is niets om je voor te schamen, als je een prostitué bezoekt, of vreemd gaat na een feestje. Het hoort bij de Griekse cultuur van de tijd. Men ziet dat als iets heel gewoons.  
In deze grote havenstad is er nu ook een kleine christelijke gemeente. Dat groepje staat natuurlijk niet los van z’n omgeving. Het wordt erdoor beïnvloed.  Dat geldt ook voor hoe er gedacht wordt over aanraken en liefhebben. De kern van de gemeente is opgegroeid als Jood. Zij waren gewend, dat de vele ge- en verboden van de thora hun leven beheersten. Er was van alles dat niet mocht, ook op het gebied van seksualiteit. Maar de verhalen van Paulus over Jezus hebben hen verbonden met de onvoorwáárdelijke liefde van God. En nu staat de wet niet meer voorop, in hun geloven en leven. Zij voelen zich bevrijd van een keurslijf. Zij beleven een soort flowerpower tijd. Een veel gehoorde uitspraak onder hen is (Paulus citeert hem in zijn brief): Alles is mij toegestaan! Daarmee bedoelen zij: Het maakt niet uit wat ik met mijn lijf doe. Mijn ziel is van Christus. Zij wordt bewaard, als zijn koninkrijk komt. Mijn lijf vergaat, net als het voedsel dat ik eet. 
Niet iedereen is dat met hen eens, trouwens. Er is discussie over, in de gemeente. Er zijn er ook een paar die zeggen: Het klinkt wel mooi, dat je je door Jezus bevrijd voelt van de wet. Maar je bènt helemaal niet vrij, als je steeds toegeeft aan je lichamelijke behoeftes. Je moet ze onder de duim houden. Je ziel moet sterker zijn dan je lijf! Zij zeggen: Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen!
Wat opvalt als je hen zo hoort praten met elkaar, is dat lijf en ziel voor hen twee aparte ‘dingen’ zijn. Voor de één staan ze helemaal los van elkaar: Het maakt niet uit wat je met je lijf doet, zolang je ziel maar met Christus is. En voor de ander zijn ze met elkaar in gevecht: Je ziel moet je lijf met al zijn behoeftes eronder krijgen. Dit noem je dualisme. … Sta je er wel eens bij stil hoe je eigen kijk hierop is? Vormen lijf en ziel een eenheid voor jou, of staan ze los van elkaar? Geloof je überhaupt dat je een ziel hebt?   
Dat er in de kleine groep christenen in Korinthe zo dualistisch gedacht wordt over lichaam en ziel komt door de Griekse cultuur in haar omgeving. Een filosoof als Plato heeft gezegd: Het lichaam is een gevangenis, waar de ziel uit bevrijd moet worden. En een ander zei: Het lichaam is slechts een tijdelijk onderkomen voor de ziel. Dat heeft veel invloed gehad, niet alleen in Korinthe, maar in de hele traditie van de kerk. Iemand als Augustinus, een bisschop uit de vijfde eeuw, denkt er net zo over als de tweede groep in de havenstad: Je ziel moet sterker zijn dan je lijf! Je moet er een tweestrijd mee aangaan! Een bekend gebed van hem gaat als volgt: ‘Heer, geef mij kuisheid en matigheid, maar … nu nog even niet!’ 
Dat is pas heel langzaam begonnen te veranderen. Een kleine duizend jaar later is er ineens een theoloog die zegt (Thomas van Aquino): Je kùnt lichaam en ziel niet zo uit elkaar halen. Zonder aanraakbare materie is er geen kanaal voor goddelijke genade. Het doopwater dat de huid raakt, het brood en de wijn die worden genuttigd, de zegenende hand op je hoofd – ze stellen God present! En zo viel er vorige maand een aflevering van een tijdschrift voor bezinning bij mij in de bus, met als thema ‘Aanraken en liefhebben’. Wat was de strekking van de inhoud ervan: Religie kàn niet zonder lichamelijkheid. Je gaat naar de kerk met je voeten. Je bidt met het hoofd gebogen of omhoog. Je zingt met je stem. Je luistert met je oren. Je deelt met je handen. Lijf en ziel zijn één.
En eigenlijk is dat ook wat Paulus zegt, tegen de jonge gemeente in Korinthe. Hij is in dit opzicht heel modern. Hij zegt: Weet u niet, dat Uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God?
Dat hij zo denkt, komt door Jezus. In hem is Gods woord vlees geworden. Zijn Geest is mens geworden. Hij had een lichaam, net als u en jij en ik. Hij is geboren, met alle pijn die daarbij hoort. Hij is opgegroeid, met alle plezier die daarbij hoort. Maar hij heeft zich ook ontwikkeld tot zoon van God, met alle stilte en gebed die daarbij hoort. Door zijn aanrakingen heeft hij mensen als nieuw gemaakt. Alsof de hand van de Eeuwige, die aarde en water kleide tot mens, door hem heen voelbaar werd. Hij is gestorven aan het kruis, met alle lijden dat daarbij hoort. En hij is opgestaan. Met wat Paulus noemt ‘een verheerlijkt lichaam’. Anders dan eerst dus, maar wel ervaarbaar aanwezig. Onder anderen in de gemeente. Dat is voor de apostel ‘het lichaam van Christus’. In deze kring wordt Jezus opnieuw aanraakbaar, in de doop, in brood en wijn en in de zegenende hand.
En je eigen lijf, zo schrijft hij aan de jonge kerk in Korinthe, dat is nu  een onderdeel van dat grotere lichaam van Christus. Het is met andere woorden bezield. Een huis voor God. Een tempel van de heilige Geest. Dat betekent dat je er eerbiedig mee om moet gaan. Of beter gezegd: Dat móet niet. Als je dit beseft, ga je er als vanzèlf eerbiedig mee om. Paulus past dat toe, op wat er in de gemeente speelt rond het thema aanraken en liefhebben. Hij zegt: Als je beseft dat je lijf een tempel is van de Geest, dan ga je dus niet naar de hoeren. Want als je dat doet, word je één met zo iemand, naar lijf en ziel. Dat tast jou aan, en dan wordt door jou de hele gemeente aangetast, het lichaam van Christus. Jij bent daar toch een onderdeel van?! Het raakt van hoerigheid doortrokken. 
Ik ga hier wel een beetje steigeren. Paulus doet het voorkomen, alsof er iets mis is met de vrouwen in de rosse buurt van de havenstad. Het woord ‘hoer’ in de vertaling versterkt dat nog. Dat is bij ons een scheldwoord. Maar de meeste vrouwen die in dit beroep terecht komen, hebben daar echt niet zelf voor gekozen. Zíj doen geen kwaad! Er speelt iets anders. Je ziet dat aan het Griekse woord voor hoer. Dat is ‘pornè’, en daar klinkt voor de kenner van die taal het woord ‘koop’ in door. Het gaat er dus in om gekochte lichamelijke nabijheid. Dat maakt van een mens net zoiets, als het voedsel dat je eet en dat vergaat. Een ding. Een iets, geen iemand. Geen bezield wezen. Geen tempel van de Geest. Dat zegt lijkt mij meer van de koper, dan degene van wie de aanraking gekocht wordt. Als ik het zó lees, kan ik mij beter vinden in wat Paulus zegt. Maak van een aanraking niet iets dat te koop is, dat je jezelf kunt toe eigenen, zonder af te stemmen op wat de ander verlangt. Vergeet niet dat elk lijf bezield is. 
Ik luister op dit moment naar de podcast: ‘Vloeken in de kerk’. Daarin gaat het om misbruik in de PKN. Helaas is dit niet alleen iets van de RK Kerk. Dat was pas in het nieuws. Eén van de vrouwen die erin geïnterviewd wordt, zegt over haar ervaring met de predikant die te ver ging: Het is alsof mijn ziel verkracht is. Dat hele kleine zinnetje trof mij enorm. Dit is precies waar het Paulus om gaat. Vergeet niet dat èlk mens lichaam en ziel is. En dat een aanraking zomaar dieper kan beroeren dan je denkt. Zó begrepen klinkt wat hij zegt niet meer moralistisch. Maar mooi. Waar. Inspirerend. 
Lichaam en ziel zijn één, zegt hij. Ga dus eerbiedig om, met het lijf van een ander. Dan zorg je ook, voor elkaars ziel. Voor het lichaam van Christus. Ik zou hier zelf nog iets aan toe willen voegen. Wees dus ook liefdevol, voor je eigen lijf. Dat is vandaag denk ik heel erg nodig. Ik las ergens, dat Sunny Bergman ruim tien jaar geleden een documentaire heeft gemaakt, over hoe vrouwen hun lichaam ervaren. Er bleek, dat maar 2 procent van de vrouwen, die ze sprak, blij waren met hun lijf. De rest vindt zichzelf niet goed, als ze in de spiegel kijkt. Ik vermoed dat dit met mannen echt niet zoveel anders is. En ook, dat dit er de laatste tijd niet beter op geworden is. Je ziet het aan al die jonge meisjes, die het op dit moment nodig vinden om hun lippen voller te maken. Wat is het in die context mooi, om Paulus te horen zeggen: Weet je niet, dat jouw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in je woont, en die je ontvangen hebt van God? Hij heeft het als zijn huis gekocht en betaald! Een beeld, dat uitdrukt hoeveel Hij ervoor over heeft! Ook al is je lijf te groot of te klein, heeft het gebreken of is het ziek, oud en gerimpeld – het is heilige grond. Om met Genesis 2 te spreken: Het is klei die de Eeuwige ademt. Geef het dus wat goede aandacht. En vraag je ook eens af: Als lichaam en ziel een eenheid vormen, zijn ze dan op elkaar afgestemd? Biedt je lijf ruimte aan je ziel? Ik lees op dit moment het eerste dagboek van Etty Hillesum, ‘Het verstoorde leven’. Zij begint erin te schrijven, in 1941. Nederland is in oorlog, de Joodse bevolking zit in de knel. Zij heeft last van depressies, en gaat naar ene Julius Spier, een handlezer. Volgens hem zijn lichaam en ziel één. Hij spréékt daarom niet alleen met zijn cliënten, maar ‘worstelt’ ook met hen, iets dat nu als helemaal niet oké zou worden gezien. Etty heeft het er ook moeilijk mee. In het begin gaat haar dagboek bijna alleen daarover. Maar tussen de regels door blijkt, dat die uitspraak van Spier ‘lichaam en ziel zijn één’ wel is binnen gekomen. Op een zeker moment is ze begonnen God te zoeken. Elke morgen knielt ze een half uur op de kokosmat in de badkamer. En die dagelijkse nieuwe houding - die doet wat. Hoe verder ik kom in het dagboek, hoe meer Gods stem er tussen komt. Een herinnering aan de dag slaat zomaar om in een gebed. Ik lees, hoe het innerlijk ruimer wordt in haar. Weidser, noemt ze het zelf. Door haar lijf af te stemmen op haar ziel. 
De twee zìjn een eenheid. Je bent met lijf en ziel onderdeel van het lichaam van Christus. Leef je daar ook naar? Dat is de vraag, die Paulus je vandaag meegeeft. Amen.  
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Eeuwige,
Het is goed
om hier 
aangezegd 
te krijgen
wie wij zijn:
zoveel meer
dan een lijf
dat z’n best
moet doen
om mee te kunnen
in onze
perfectionistische
samenleving.
Het is goed
om te horen
dat ons lijf
een huis is
voor Uw Geest
dat we  - 
hoe we er ook
uitzien
bezield zijn
door Uw liefde. 
Laat ons
dan ook wat meer
ruimte maken
voor onze ziel
het vonkje
van Uw licht
in ons. 

Wij bidden
voor mensen
met zoveel
materiële zorgen –
het brood 
is duur
het lichaam
zwaar –
dat zij aan
het geestelijke
niet toekomen. 
Wij denken
aan wie tekort komen
hier bij ons
maar ook altijd
aan de mensen
verder weg
die door oorlog
en strijd
niet aan léven
kunnen beginnen
in Gaza, in Oekraïne,
in Soedan. 
Laat ons niet
mismoedig
toekijken
maar met bezieling
het kleine doen
dat kàn. 

Wij bidden
voor mensen
van wie hun ziel
beschadigd is
door hoe anderen
hen hebben
gezien en
aangeraakt. 
Mogen wij hen
laten opademen
door eerbied
en tederheid
in onze omgang
met elkaars
lijf en ziel.  

Wij bidden
voor wie 
de last ervaren
van een lijf
dat niet doet
wat zij willen.
Voor wie ziek zijn
en soms ook
in grote zorg
om hun leven
of dat
van een naaste. 
Wij noemen
…
Geef ons oog
voor elkaars
kwetsbaarheid
in Uw Geest
van liefde.

Stilte, OV, Amen. 



NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

