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O God,
Ieder kind
dat geboren wordt
herinnert ons 
aan het wonder
van ook van ons
eigen bestaan.  
Dat wij
ogen hebben
om te zien
en oren
om te horen.
Een neus
om te ruiken
een mond 
om te proeven
en handen
om te tasten. 
Hoe ons lichaam
de vorm kreeg
die het nu heeft …
het is en blijft
een geheim
dat ons met U
verbindt,
en daarom
bidden wij:
KYRIE





Ieder kind
dat in de armen
van z’n vader ligt
of moeder
herinnert ons
aan onze eigen
afhankelijkheid
van elkaar. 
Want ook al
staan wij nu wel
op onze eigen
benen, 
morgen kunnen wij
zomaar steun
nodig hebben.   
En ook al hebben
onze liefsten 
de touwtjes
van hun leven
nu wel goed
in handen,
morgen kunnen zij
ineens een beroep
op ons doen.   
Zullen wij dan
elkaars hand zijn
of voet? 
Daarom bidden wij:
KYRIE  
 



Ieder kind
dat geboren wordt
geeft ons gevoel
voor het wonder
van al wat leeft. 
Mensen en dieren
bomen en planten
vissen en vogels
grassen en bloemen,
zon en maan en sterren,
ze hebben allemaal
hun eigen plaats,
zelfs de
allerkleinste schakel 
in het geheel 
kan niet
gemist worden! 
Wat maakt
de mensheid
soms dan zo onverschillig en bruut  
in haar omgang
met Uw schepselen? Laat ons 
behoedzaam zijn 
met het wonder
van de ander, van al wat leeft, 
daarom bidden wij:
KYRIE







Preek over 1 Korintiërs 12: 4-21 en Johannes 15: 16 – 17

Elke tijd en elke cultuur kent zo zijn eigen sprookjes en verhalen. In de tijd van Paulus gaat er een fabel de ronde over het menselijk lichaam. Hij gaat over rebellie, binnen dat lichaam. Een paar lichaamsdelen hebben het helemaal gehad met de maag. Ze vinden hem maar lui en overbodig. Sinds de vijfde eeuw voor Christus is de fabel rondverteld. De Romeinse auteur Livius heeft hem opgeschreven aan het begin van onze jaartelling. Hij gaat als volgt: ‘In de tijd dat de lichaamsdelen van de mens het niet allemaal met elkaar eens waren, maar elk zijn eigen idee had en zijn woordje deed, waren een paar lichaamsdelen verontwaardigd. Zij vonden dat zij maar hard moesten werken om de maag van alles te voorzien, terwijl deze zelf uitrustte en niets anders deed dan genieten van het lekkers dat zij hem gaven. Daarom spraken zij af dat de handen het voedsel niet meer naar de mond zouden brengen, dat de mond niets meer aan zou nemen en dat de tanden niet meer zouden kauwen. Terwijl zij in hun boosheid de maag wilden uithongeren en hem zo klein wilden krijgen, raakten de lichaamsdelen zelf en daarmee het hele lichaam in een staat van uitputting. Zo werd het duidelijk dat de maag geen nutteloze functie had en dat hij net zo goed de anderen voedde als dat hij zelf gevoed werd, doordat hij aan alle delen van het lichaam dat geeft wat ons doet leven en krachtig maakt, wanneer het gelijk verdeeld is over de anderen en verrijkt is door het verteerde voedsel, dat wil zeggen het bloed’… 
Hoort u het ook? Het is geen fabeltje, dit verhaal. Er zit tijdloze wijsheid in. Het gaat over de spanning die er kan zijn, tussen het ik en het wij, het individu en het collectief. Over de wrijving die er kan zijn tussen de kleine groep en het grotere verband, de eigen bubbel en de samenleving in z’n geheel. Je hebt er allemaal ervaring mee, in je eigen leven. Je leest erover in de krant. Het gaat erover aan de talkshowtafels. Hoe blijf je ondanks die spanning en wrijving bij elkaar? Daarover gaat de fabel.  
Kijk, het kan niet anders, of elke ik-persoon gaat in de loop van z’n leven onderdeel uitmaken van verschillende ‘wij’ s. Ronja hoort al bij het gezin van Emma en Niek. Ze hoort ook al bij de familie Mouter en de familie Klamer. Straks gaat ze naar de basisschool. Daar krijgt ze vriendjes en vriendinnetjes. Ze gaat op sport. Op voetbal, hockey of judo. Of ze gaat op dansen, blokfluiten of drummen. Rond al die activiteiten vormen zich groepjes. Voetballers zijn anders dan hockeyers. Blokfluiters anders dan drummers. Als ze zich er niet thuis voelt, gaat ze er weer af. Zo kiest elke ik-persoon z’n eigen ‘wij’ s. U en ik, we hebben dat ook gedaan. Je gaat naar de middelbare school, waar de sfeer je aanspreekt. Je doet een opleiding of studie, die bij je past. Je kiest een studentenvereniging. Voel je je thuis bij Quintus of NSL? Hoe ouder je wordt, tot hoe meer groepen je kunt behoren. Ben je een fan van Ajax of van Feijenoord. Word je verpleger of Zuid Asser. Ben je politiek links, midden of rechts. Zo’n wij-gevoel kan fijn zijn. Je herkent elkaar aan je taalgebruik, gedrag en kleding. Op 3 oktober is Leiden één groot ‘wij’. Eén lichaam dat rood-wit gekleed door de straten danst en zingt. Heerlijk. Maar de volgende dag kan het ‘ik’ of de sub-club weer van zich laten horen. Dan is het weer Sporting Leiden tegen Meerburg. En links tegenover rechts in de Raadzaal.    
Het is met andere woorden van alle tijden, waar de oude fabel over gaat: De spanning tussen het individu en het collectief, tussen de kleine groep en het grotere verband. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat het ook niet alleen maar pais en vree is in de jonge kerk van Korinthe. Ook daar zijn sub-clubjes ontstaan, op basis van de  gaven die gemeenteleden hebben. Er is een groepje wijze mensen, met veel levenservaring. Er is een groepje dat goed is in kennisoverdracht. Er zijn een paar mensen met een groot geloofsvertrouwen. Een aantal met therapeutisch vermogen en de kracht om wonderen te doen. Er zijn er die kunnen profeteren, en die in klanktaal kunnen spreken. En tussen die groepjes is er spanning gekomen. Het is vooral de groep die klanktaal spreekt, die zich bijzonder voelt. Zij kunnen in een soort extase komen. Dan hebben ze geen controle meer over wat ze zeggen. God spreekt door hen! Te minste, zo voelen ze dat. Het is onverstaanbaar. Je kunt je voorstellen, dat dit jaloezie oproept: Die groep staat dichter bij God dan wij! Of juist oordeel: Die mensen, die kletsen maar wat! Hoe kan Paulus de boel nu bij elkaar houden, terwijl hij mijlenver bij hen vandaan is? 
Hij schrijft hen een brief. En daarin zegt hij: Je kunt je wel terugtrekken in je eigen sub-clubje, en met elkaar praten over ‘wij’ en ‘zij’. Maar je kunt niet los van elkaar. Je bent met elkaar verbonden. In elke gave, die in de gemeente wordt ingezet, kun je iets van Gods Geest herkennen. De Geest van Jezus, de Geest van de liefde. Je bent immers allemaal door die Geest geraakt. Je hebt niet zèlf bedacht – kom, laat ik me eens aansluiten bij de mensen van de weg. Zoiets verzin je niet, dat overkomt je. Je bent geraakt. Niet één keer, maar telkens weer. Door de verhalen over Jezus. Het delen van brood en wijn. Het ontvangen van de zegen. Het klaar staan voor elkaar. Dat raakt je, en dat houdt je bij dat marginale groepje in Korinthe. Als Paulus het evangelie naar Johannes had gekend, zou hij het hebben geciteerd. Jullie hebben mij niet uitgekozen, zegt Jezus daar, maar ik jullie. Het is de Geest van Jezus, schrijft Paulus, die jullie bij elkaar heeft gebracht. En die stráalt door je heen, in de gave die je met anderen deelt – het maakt niet uit welke! Of je nu je levenservaring deelt met anderen, of je kennis. Je geloofsvertrouwen, je helend vermogen of je extatische momenten. Of je nu van huis uit Jood bent of Griek, slaaf of vrij mens. Je hoeft maar goed te kijken, of je herkent in elke gave een liefdevol vonkje van de Geest.   
En nu is het mooie van het woord ‘Geest’ in het Grieks, ‘Pneuma’ dat je dit ook met ‘Adem’ kunt vertalen. De Geest krijgen is dus ook een soort van op adem komen. Dat brengt Paulus bij het beeld van het lichaam. Dat bestaat ook allerlei verschillende delen, met ieder hun eigen bijdrage aan het geheel. Maar het leeft van één adem, één ‘pneuma’.  
Het is een krachtig beeld, dat van het lichaam. Ik denk – omdat je er allemaal één hebt. Je weet dus uit ervaring: Hoe verschillend de voet ook is van de hand, je hebt ze allebei nodig. En hoe verschillend het oog ook van het oor, je kent allemaal wel iemand die het zonder één van die twee moet doen, en weet dus hoe lastig dat is. Zelf ken ik iemand die zijn kleine teen moet missen. Je zou zeggen – ach, dat zal toch wel gaan? Maar hij moet er elke dag moeite voor doen, om zijn evenwicht te bewaren. En zo is het ook, met pijn in je nek. Je zou zeggen – dat is maar tien centimeter van je lichaam. Maar het kan je hele zijn beïnvloeden. En zo kun je allemaal uit ervaring weten: Hoe groot of klein je lichaamsdelen ook, er is geen rangorde. Of het nu de handen zijn, de mond, de tanden of de maag, alles heeft z’n eigen onmisbare plek in het geheel. Paulus hoopt dat zijn lezers het vóelen: Of je nu op zondag stil de kaarsen aansteekt, luisterend aanwezig bent of de koffie schenkt, òf de mededelingen doet, de kinderen uit de bijbel vertelt, of op de kansel staat – alles is even onmisbaar voor het geheel. Je ‘ik’ hoort bij het ‘wij’, elke subgroep bij het grotere geheel. Door de Geest, de adem die het lichaam van Christus doet leven. 
En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de gemeenschap van de kerk. Dat is zelf ook weer onderdeel van een groter geheel. Het is er, als het goed is, het hart van. Paulus kende de oude fabel. Hij wist, hoe deze werd toegepast. Het lichaam waar het over gaat – dat kon de stad Rome zijn, of Athene. Maar het kon ook het Romeinse Rijk zijn, of dat van Alexander de Grote. En het kon zelfs voor de hele kosmos staan. Voor de aarde, als onderdeel van een onmeetbare sterrenhemel. Elk ‘ik’ is onderdeel van een ‘wij’, zegt het beeld van het lichaam, elk individu van een collectief, elke sub-groep van een groter verband. En de menselijke samenleving staat niet los van de natuur, van de aarde als geheel. Als kind kun je dat soms beseffen, met verwondering. Ik weet nog hoe ik als 8-jarige kon schrijven: Margreet Klokke, Wagnerlaan 19, Bilthoven, Utrecht, Nederland, Europa, de wereld, het heelal. Dat doe je allemaal, toch? Maar als volwassene kun je dat besef kwijtraken. Je ziet het aan alle ikken en bubbels die zich tegen elkaar afzetten en aan alle politieke stromingen, godsdiensten en culturen die elkaar bestrijden…
Soms zíjn er momenten, waarop er verbinding ontstaat tussen twee ‘ikken’ of twee ‘sub-clubs’ die in een eigen wereldje leven. Dat gebeurde kort geleden in het tvprogramma ‘Eva’. Daar vond een ontmoeting plaats tussen Hugo de Jonge en Jan, die hem met de dood bedreigd had toen hij minister was – iets dat grote invloed had op Hugo en zijn gezin. Ze moesten onderduiken. Jan zat nog geen week in de gevangenis, of hij had spijt. Na zijn vrijlating, sprak hij dat uit. De Jonge hoorde ervan, en vroeg hem om een kop koffie te drinken. Jan had de uitnodiging aangenomen. Bij Eva vertelden ze, hoe het geweest was. Je zag, hoe er een link was ontstaan, tussen deze twee mannen en de totaal verschillende ‘wij’ s waar ze toe behoren. Een verademing. Ik zag er de adem van de Geest van liefde in, die ons bij elkaar kan houden.  
Vandaag is Ronja opgenomen in de geloofsgemeenschap die hier bij elkaar komt. Er is een ‘wij’ bijgekomen, in haar leven. Zij heeft de zegen van de Eeuwige ontvangen. Daarmee is gezegd: Jouw ‘ik’ mag er zijn in deze kring. Of je nu de hand wordt of de voet, het oog of het oor, het hoofd of het hart, de pink of de kleine teen – in wat je geeft zul je onmisbaar zijn. Een toezegging, die elk van ons geldt. Het is goed, om daar op een moment als dit aan herinnerd te worden. In wat je geeft, ben je onmisbaar. Een zuchtje van de adem van Gods Geest van liefde. Amen.  
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NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

Eeuwige,
Dankbaar
kunnen we zijn
voor de mensen
met wie we
een ‘wij’ vormen,
die met ons meeleven
in goede en
kwade dagen
net zoals wij met hen. 
Dankbaar
kunnen we zijn
voor Uw gemeente
een ‘wij’ dat altijd
open staat, waar 
verbondenheid is,
niet vanwege
onze overeenkomsten
maar ondanks
al onze verschillen,
door Uw Geest
van liefde.
Wij bidden
dat Uw gemeente
door de Geest
als een warm kloppend hart 
hart mag zijn
in de wereld 
om ons heen. 

We danken U
voor Ronja
die vandaag
is opgedragen
en opgenomen
in de gemeente
die hier samenkomt. 
Wij bidden
dat wij open staan
voor de kinderen
in ons midden
en dat wij hen dragen
als zij het 
moeilijk hebben
met leren, met vriendjes, met hun kwetsbaarheid. 
Maak ons zorgzaam
ook voor het kleinste
lid van deze 
gemeenschap. 

Wij bidden
voor onze samenleving.  
Wij lijken
op dit moment
verdeeld in groepen 
van extreem links
tot extreem rechts.
En het lijkt
in die subculturen
een wereld van verschil, alsof wij
een andere planeet
bewonen. 
Geef ons een antenne
voor de manier 
waarop Uw Geest
een bruggetje legt
en ons met elkaar
verbindt, en laat ons dat bruggetje
dan nemen! 
Maak ons bewust
van Uw adem
in allen, in alles…

Wij bidden
om verbinding
voor al die plaatsen
op onze aarde
waar de ene groep
de andere aanvalt
alsof niet elk van ons
er mag zijn,
democraat en republikein,
Jood en Palestijn,
rode lijn – zetter en 
christen voor Israël.  
Om Uw Geest bidden wij, om vrede…

Wij bidden
voor mensen
die ziek zijn of in rouw.  
Wij noemen…
Mag er een
kring van mensen
om hen heen staan, 
die hen verwarmt
en draagt,
en als het kan
dat wij die
mensen zijn
door Uw Geest
van liefde.
In stilte…






