Kerkdienst in de serie ‘de zeven deugden’ met als thema ‘rechtvaardigheid’, gehouden op zondag 10 augustus 2025 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.


O God,
Wat is het nodig
dat er één uur is
in de week
hier in Uw huis
waarin ons 
gezegd wordt:
Je mag er zijn, 
zoals je bent
ben je goed. 
Want van dag tot dag
voelen wij ons
niet altijd gezien
zoals wij zijn. 
Als er dingen
over ons gezegd
worden
waar we ons niet
in herkennen,
als er dingen
van ons verwacht
worden
waar we niet aan
kunnen voldoen.
Wat is het dan 
goed om 
hier te merken 
dat ons in Uw licht
recht wordt gedaan.
Daarom bidden wij:
KYRIE




Wat is het nodig
dat er één uur is
in de week
hier in Uw huis
waarin wij ons
gezien weten
en recht gedaan.  
Want in de drukte
van de alledag
hebben wij 
lang niet altijd
het geduld
om anderen
te zien zoals
zij zijn.
Dan vàllen wij
over hoe zij zich
voordoen
aan de buitenkant
en zoeken niet
naar de binnenkant.
We staan soms
zo snel klaar
met ons oordeel. 
Wat is het dan
goed om
hier in Uw licht
oog te krijgen 
voor elkaar
en elkaar recht
te doen. 
Daarom bidden wij:
KYRIE


Als mensen
niet gezien
worden en hen
geen recht
wordt gedaan
kunnen zij
verbitterd raken
en rancuneus 
worden.
Van donkere
gedachten komen 
boze woorden
en daarna
agressieve daden. 
We zien het overal
in de wereld: 
van onrecht
komt onvrede
en vaak dan ook
oorlog, in al zijn
verschrikking.   
O God, Raak Uw mensen, waar dan ook
bijeen in Uw huis,
door Uw oog
voor elk van ons
met Uw Geest van liefde. Dat allen zo 
geïnspireerd worden tot recht doen als Gij,
opdat er vrede komt, 
zo bidden wij:
KYRIE





Preek over Jeremia 22: 1-6a; 13-16 en Matteüs 3: 13-17

Om te beginnen een verhaal van iemand, die de oudste is in een gezin met drie jongens. ‘Dat is van mij!’ Als kind heeft hij dit vaak uitgeroepen. Hij en zijn broers schelen steeds maar twee jaar. Daarom ruzieden ze heel wat af over wat van wie was en wie waarmee mocht spelen. Om voor wat meer harmonie te zorgen, stelde zijn moeder duidelijke regels. Toen er een nieuw krijtbord kwam, en er steeds gevochten werd over wie waar mocht kleuren, deelde ze het bord in drieën en gaf elk van de jongens een eigen ruimte. De oudste, die dit verhaal vertelt, heet Ariaan Baan. Hij schreef pas een boek over de zeven deugden. Het heet ‘Virtuoos leven’. Hij begint het hoofdstuk over rechtvaardigheid met dit verhaal over zijn jeugd. ‘Toen wij wat ouder werden’, schrijft hij, ‘maakte mijn moeder ons zelf verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling. Als er een rondo over was, kreeg ik als oudste de opdracht om de koek in drie delen te snijden, terwijl mijn broers als eerste een stuk mochten kiezen en ik dus het laatste kreeg. Ik herinner mij nog dat ik mijn uiterste best deed om die ronde koek in drie exact gelijke stukken te verdelen…’
Zo bracht deze moeder haar zonen het eerste besef bij van wat de Griekse filosoof Aristoteles de deugd van rechtvaardigheid noemt. Dat is bij hem de kwaliteit die mensen in staat stelt om eerlijk te delen. ‘Ieder het zijne’ is een uitdrukking van de filosoof die nog altijd gebruikt wordt, ‘je krijgt wat je verdient’. En dan gaat het hem niet alleen om bezit, maar ook om eer. Niet alleen materie moet goed worden verdeeld, maar ook aanzien. Elk mens moet niet alleen kunnen leven, maar ook iemand kunnen zijn voor anderen. Dan ben je als mens ‘gelukt’, en dus gelukkig. Vrouwen en slaven, moet ik erbij zeggen, waren hier in zijn tijd nog niet bij inbegrepen.  
Rechtvaardigheid, dat is ‘Ieder het zijne’, zei Aristoteles, ‘Je krijgt wat je verdient’. De drie jongens Baan leerden het al op jonge leeftijd. Wat zou het een verschil maken, als hiernaar werd geleefd. Niet alleen thuis, waar kinderen met elkaar spelen. Maar ook in de buurt, op het werk, in het bedrijfsleven, de lands- en wereldpolitiek. Dan laat je elkaar je plek onder de zon. Je gaat niet over elkaars grenzen heen. Je komt niet aan elkaars lijf, elkaars goede naam, elkaars huis, elkaars grondgebied. Ik las deze week over een man, van wie het huis pas is platgewalst door een bulldozer. Hij woont nu onder plastic op de Westbank. Dat is onrecht. En er is geen rechter die hem beschermt daar, zoals bij ons. Het is daar niet: Gelijke monniken, gelijke kappen. De kwaliteit die mensen in staat stelt om eerlijk te delen – die ìs er kennelijk niet zomaar. Die vráágt om een gestalte als de moeder van die drie jongens. Iemand die goede regels stelt, waar iedereen bij gedijt. Die maken, dat je niet steeds hoeft te vechten om het jouw toekomende deel van de koek.  
Je zou kunnen zeggen, dat deze rol in de bijbel aan de Eeuwige is gegeven. Als een wijze en liefdevolle moeder heeft hij vanaf het begin voor orde gezorgd, in de chaos van onze wereld, door de tien leefregels, die de kern vormen van de thora. Als je die goed leest, zie je dat er wel een subtiel verschil zit, tussen de rechtvaardigheid van God, en die van Aristoteles. Het is in de bijbelse leefregels niet: ‘Ieder het zijne, je krijgt wat je verdient.’ Maar: ‘Ieder krijgt wat hij nodig heeft.’ Ook vrouwen en slaven dus. Weduwen, wezen en vreemdelingen. Ook wie geen zeven vinkjes hebben, en ‘alleen maar een last zijn’ voor de samenleving. Juist voor hen moet er zorg zijn!, zegt de thora telkens weer. De laatsten zullen de eersten zijn. Zo kom je in het beloofde land! In de bijbel is rechtvaardigheid dus de kwaliteit, die je in staat stelt om op een genereuze manier om te gaan met anderen. Niet op een eerlijke manier, zoals bij Aristoteles, maar op een genereuze manier. Een mooi woord vind ik dat: Genereus. Dat klinkt genadig. Zo goed als God.   
Nu kun je denken – ja, dat klinkt mooi, genereus zijn. Maar is het niet een beetje  ‘woke’? Word je aan de hand van de bijbel geen linkse deugneus, die het almaar wil opnemen voor de kwetsbaren in de samenleving? Er is ook nog zoiets als ‘je eigen verantwoordelijkheid’. Ik heb enorm mijn best gedaan om te komen waar ik nu ben. Dan mag ik dat toch ook van een ander verwachten? Dan is het antwoord van de Schriften: Genereus zijn is niet alleen goed voor anderen, maar ook voor jezelf. Want als er mensen tekort komen, komt er spanning in een samenleving. Van onrecht komt onvrede. En soms zelfs oorlog. En dat is iets, dat treft iedereen, ook wie hun schaapjes op het droge hebben.    
De bijbel heeft daar een verhaal bij. Een sprekend verhaal, dat je bijblijft. Het gaat over koning Jojakim. Hij is een historische figuur. Koning van Juda, van 609 voor Christus tot 598 voor Christus. Onder zijn regering is Israël het beloofde land kwijtgeraakt. Dat heeft hem in de loop van de tijd ook tot een archètype gemaakt. Hij is de oergestalte geworden van ‘de slechte koning’. Jojakim was de oudste zoon van zijn vader. Maar toen deze overleed, zette het volk zijn jongere broer op de troon. Kennelijk hadden ze meer vertrouwen in hem. Pijnlijk natuurlijk, voor Jojakim. Hij zal zich niet gezien hebben gevoeld. Misschien kwam het wel daardoor, dat als deze jongere broer het leven laat, en Jojakim alsnog koning wordt, hij denkt – en nu grijp ik mijn kans! Nu ben ik aan de beurt om de koek te verdelen, zoals ik dat wil. En dan snijdt hij hem niet in gelijke stukjes. Hij laat hem heel, en neemt hem zelf. Hij gebruikt alle belastingen voor de bouw van een schitterend paleis. Alsof hij niet gehoord heeft, dat de Eeuwige als een goede moeder heeft gezegd: De eersten zullen de laatsten zijn… De profeet Jeremia waarschuwt hem wel, namens God. Hij zegt: Wee hem, die zijn huis op onrechtvaardigheid bouwt (…) die anderen voor zich laat werken, maar hun geen loon betaalt (… ) Hij herinnert Jojakim aan zijn vader, koning Josia. Dat was pas een goede koning! Recht en gerechtigheid handhaafde hij - zegt Jeremia  en hij leefde in voorspoed. Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen - en hij leefde in voorspoed. Met andere woorden: Wie voor de minste van de mensen zorgt, zorgt tegelijk voor zichzelf. Maar Jojakim hoort hem niet. Het is onrecht, wat hij doet. Dat zorgt voor onvrede in Israël. Iedereen gaat doen als hij. Goed voor zichzelf zorgen. Er is al snel geen gevoel van ‘samen’ meer, in het land. Niemand neemt het meer voor de ander op. Dan kan de machtige koning van Babel het land zo binnenvallen. Israël raakt het beloofde land kwijt. En Jojakim zijn paleis, en zijn leven. Zo gaat dat, ook vandaag. Wie de macht heeft om de koek te verdelen kan zich een tijd lang onaantastbaar voelen. Maar uiteindelijk red je het niet, met in je ijskast bergen geld dat wit gewast is of in je garage rijen auto’s die over lijken verkregen zijn. Van onrecht komt onvrede, vertelt het verhaal van Jojakim. Je raakt het beloofde land erdoor kwijt. Het is dus ook in je eigen belang: Die kwaliteit hebben, die je in staat stelt op een genereuze manier met anderen om te gaan. 
Maar ja, hoe kom je eraan, die kwaliteit. Je bent, als die drie jongens waar ik mee begon, zo snel bang om tekort te komen. Instinctmatig grijp je snel jouw deel, of meer dan dat. En een ander meer geven dan die verdient, dat is helemaal tegennatuurlijk. Waar haal je deze gulheid vandaan? Jeremia zegt het zo mooi: Het recht van de armen en behoeftigen beschermen – dat is God kennen. Met andere woorden: Je kunt het vermogen daartoe van Hem krijgen. Van zijn wijze, moederlijke gestalte, die vanaf het begin orde schept in de chaos van de wereld, door de tien leefregels, die de kern vormen van de thora. Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, zingt een lied. Wanneer je je zijn kind weet, en omgeven door zijn Geest van liefde bent opgegroeid, vertrouw je erop dat zijn leefregels goed zijn. En dan doe je ze ook. Hij geeft je dat vermogen.  
Dat brengt ons bij het verhaal van Matteüs. Dit speelt zich af bij de Jordaan. Daar staat een profeet. Hij heet Johannes de Doper. Zoals de evangelist hem beschrijft, heeft hij de zeggingskracht van alle profeten uit het Oude Testament bij elkaar. Hij heeft net als u en ik het nieuws gevolgd, de laatste tijd. En hij heeft gezien, wat er allemaal aan ten hemel schreiend onrecht is. Het is zelfs zo erg, dat velen er niet meer van willen weten. Zo kan het niet langer!, roept hij. Het beloofde land raakt steeds verder uit het zicht. De bijl ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt. Bekeer je!, zegt hij. Zoek de weg terug, naar het begin. Het leven, onder de wijze, moederlijke leiding van de Eeuwige. Word weer een kind, in Zijn huis. Laat je dopen. En dat raakt de mensen. Ze zien er heil in. En zo staan ze ineens in de rij, bij de Jordaan. Al die mensen, die inhalig geweest zijn, omdat ze bang waren om tekort te komen. Alsof ze eigenlijk ook wel moe zijn, van het vechten om hun eigen plek onder de zon. En Jezus … hij is één van hen. Opeens staat hij voor de Doper, als de volgende in de rij. Johannes gelooft zijn ogen niet. Hij probeert hem tegen te houden. Hij zegt: Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? En dan antwoordt Jezus: Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. 
Dit is de eerste keer, dat Jezus iets zegt, in het evangelie naar Matteüs. Deze zin is dus zoiets als de titel van een boek, de kop van een krantenartikel. Hier gáát het om, in zijn verhaal. Dit is wat hij komt doen. Hij komt de gerechtigheid geheel en al vervullen. Wie het vervolg van zijn verhaal kent, weet dat dit klopt. Hij is het mensenkind, dat zo goed geluisterd heeft naar de leefregels in het huis van God, dat ze hem eigen zijn geworden. Hij doet ze. Hij verdeelt de koek van brood en wijn met wie dat maar nodig heeft. En hij zíet iets in elk mens op zijn weg. Ook als ze nergens meer zijn, spreekt hij ze aan op de kostbaarheid onder hun kwetsbaarheid. Alsof de koek van zijn liefde niet opraakt. En zo ìs hij Gods gerechtigheid. Hij belichaamt de kwaliteit, die maakt dat je op een genereuze manier met anderen kunt omgaan. Daarom staat hij daar ook in de rij! Dat is wat Gods gerechtigheid tekent. Dichtbij al die mensen blijven, die mee hebben gedaan aan het gevecht om de koek. Met hen meegaan, de diepte door! 
Waar haalt een mens deze gulheid vandaan, was de vraag. Matteüs vertelt: Toen Jezus uit het water omhoog kwam, opende zich de hemel voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’. Het komt van de Eeuwige. De wijze, moederlijke gestalte, die z’n kinderen vanaf het begin goede leefregels gegeven heeft. Het is een geschenk van zijn Geest, dat wij virtuoos kunnen leven, als in het beloofde land. Amen. 
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Eeuwige,
We danken U
voor de inspiratie
die we kunnen
vinden
als wij in Uw huis
bij elkaar zijn
rond Uw Woord. 
Het is goed
om te beseffen
dat we de deugden
die het huis
van de wereld
tot een beloofd land
kunnen maken
niet uit onze eigen
tenen
hoeven te halen,
dat we ze kunnen
ontvangen
in geduldige
stille omgang
met U,
dat Uw heilige
Geest ze kan
schenken. 

Wij bidden om
Uw heilige Geest
voor al die plaatsen 
op de aarde 
waar onrecht 
wordt gedaan. 
Hier dichtbij
waar mensen
uit angst om
tekort te komen
graaierig
kunnen worden
en zich meer
toe-eigenen
dan passend is;
Hier dichtbij
waar mensen
beoordeeld
kunnen worden
op hun vinkjes
en dan niet
gezien worden
als wie zij
zijn, wat zij
te geven hebben. 
Mag Uw gerechtigheid
ons omvormen
tot Uw kinderen. 

Wij bidden om
Uw heilige Geest
voor al die plaatsen
op de aarde
waar onrecht
wordt gedaan. 
Ver van hier, 
in Gaza,
waar mensen
alles ontnomen 
wordt en zelfs 
voedsel hen 
onthouden wordt. 
Ver van hier,  
in Oekraïne
waar mensen
moeten vechten
tegen iemand
die hun grondgebied
als het zijne
beschouwt. 
Mag Uw gerechtigheid
al Uw mensen
omvormen 
tot Uw kinderen.  

Wij bidden
voor mensen
die ziek zijn
naar lichaam
of geest,
en voor mensen
in rouw.
Soms worden zij
alleen nog gezien
op wie of wat
zij verloren
en niet op
wie zij altijd
nog zijn.
Geef ons oog
voor elkaar
zoals Gij ons ziet,
laat ons elkaar
recht doen
in Uw Naam.

In stilte…
OnzeVader





NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

