Choral evensong, gehouden op zondag 15 juni 2025 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van ‘De Leidse cantorij’ o.l.v. Hans Brons en o.b.v. Willeke Smits. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Opening sentences

U allen, van harte welkom in deze evensong in de Hooglandse Kerk op de eerste zondag na Pinksteren, het feest van de Geest. Fijn dat u hier bent! Dat geldt ook voor De Leidse Cantorij o.l.v Hans Brons en o.b.v. organist Willeke Smits.Wat goed dat jullie hier zijn om ons gemoed op te tillen met jullie muziek!  
U kunt bijdragen aan de onkosten van deze evensong, door de QRcode te gebruiken die in de liturgie staat. Contant geven kan ook, straks bij de uitgang van de kerk. Hoe dan ook, met uw bijdrage doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.  

Bij zijn keuze van de muziek in deze evensong heeft Hans Brons zich voor een deel laten leiden door de actualiteit – het verlangen naar vrede dat in je kan opkomen bij het lezen of het zien van het nieuws, het meest nog wel over de verschrikkingen in Gaza. U hoorde dit al in de introit. In de korte sermon zal ik dan ook bij het woord ‘vrede’ stilstaan. U bent uitgenodigd om tijdens het orgelspel na de evensong een kaarsje aan te steken voor vrede, hier bij mij of in het stiltecentrum daar (wijzen).   

Ik wens ons een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige…

Short sermon bij Johannes 20: 19 – 23 en Galaten 5: 22, 23

Op 5 mei 1945 waren mijn ouders twintigers. Ze vierden de bevrijding. Maar vrede was het toen nog niet voor hen. Dat werd het pas twintig jaar later. In de jaren zestig woonden en werkten zij als arts in India. Op een keer organiseerde het ziekenhuis van mijn vader een conferentie. Artsen van over de hele wereld kwamen er naar toe. De deelnemers aan de conferentie werden niet in hotels ondergebracht, maar bij mensen thuis. Wie schetst de schrik van mijn ouders, toen ze zagen dat zij een Duitse gast zouden krijgen. De Indiase organisatie besefte waarschijnlijk niet, hoe beladen dat nog was, voor Nederlanders. Ze durfden niet te vragen om een andere logé. En zo kwam het moment, waarop de man bij hen op de stoep stond. Het eerste dat hij zei, nadat ze elkaar een hand gegeven hadden, was: Het zal voor u wel moeilijk zijn, om een gast uit Duitsland te moeten ontvangen… Dit begrip van zijn kant – het was ontwapenend. Mijn ouders vertelden later, dat het voor hen tóen pas echt vrede werd.  
Aan dit verhaal kun je zien, dat vrede meer is dan de afwezigheid van strijd. Het bijbelse begrip ‘sjalom’ kan beter vertaald worden met ‘harmonie’. Als er ‘sjalom’ is, dan is de mens in harmonie met zijn omgeving. Met de natuur en met de mensen om hem heen. Hij zorgt goed voor de aarde, buit haar niet uit, en hoeft dan ook niet bang te zijn dat er een bergwand op z’n dorpje neerstort. Hij doet zijn medemensen recht, en hoeft dan ook niet bang te zijn voor grote protesten zoals gisteren in de VS. Als er ‘sjalom’ is, dan bloeit de samenleving. Alles klopt. Het is dus meer, dan de afwezigheid van strijd. In Gaza, Iran en Israël, in Oekraïne en Rusland, Soedan en Myanmar, in Los Angeles, en waar er maar oorlog is nu, is het met andere woorden zaak dat de wapens z.s.m. neergelegd worden. Want daarna duurt het nog minstens twintig jaar, voor er vrede is.   
Afgelopen zomer las ik het boek ‘Vrede op aarde’ van Stefan Paas. Aan het einde ervan beschrijft hij een oefening, die hij vaak doet met zijn studenten – hij is docent aan de VU in Amsterdam. Hij zegt dan tegen hen: ‘Stel je twee mensen voor die elkaars ergste vijanden zijn, in alle denkbare opzichten. In onze gepolariseerde samenleving niet moeilijk te vinden. Verbeeld je hoe deze beide personen tot op het bot vervreemd zijn van elkaar – in hun denken, hun taal, hun intuïties en gevoeligheden, hun humor, de gemeenschappen waar zij zich thuis voelen, de boeken en films die hen aanspreken. En vraag je af: wat zou er nodig zijn voordat deze twee elkaar ‘zuster’ of ‘broeder’ gaan noemen, elkaar oprecht liefhebben in woord en daad, en hand in hand samen de lofzang aanheffen tot hun God? Wat zou er rechtgezet moeten worden, waarvoor zou er vergeving nodig zijn, wat zou er moeten veranderen? Hoe kunnen zij handelen als oude littekens weer jeuken en oude ergernissen weer opvlammen? Kortom, hoe kan het blijvend vrede zijn tussen deze twee? En stel jezelf nu eens op hun plaats: wat heb ik nodig om mens van vrede te worden? Ligt dat überhaupt in mijn mogelijkheden, of moet ik erkennen dat ik te zwak ben, te onwillig, te verslaafd aan conflict, te zeer onderworpen aan machten die niet te overwinnen zijn? Zit de vijandschap niet te diep?’ Een heilzame meditatie. Hij zorgt er om te beginnen voor, dat je je mens voelt met de mensen die nu in oorlogsgebied hun aller onmenselijkste gezicht laten zien. Je staat niet meer boven hen maar naast hen. Je voelt dan, hoe je het ook niet weet. Hoe wij mensen een ‘meer’ nodig hebben om elkaar t ekunnen vinden. Dat is denk ik het eerste dat nodig is. Want zo ontstaat er ruimte. Ruimte voor wat boven ons mensen uitgaat. De ongelofelijke liefde van God, die ons mèt al onze onmenselijkheden omarmt en met zachtheid en geduld altijd weer gelegenheid geeft om opnieuw te beginnen. Ruimte voor de Geest ontstaat er dan. Een diep doorvoeld gebed kan er dan in je opkomen, om de Geest van God die liefde is. Vrede, dat kun je zelf niet tot stand brengen, zegt Paulus in de brief aan de Galaten. Het is een vrucht van de Geest. In het evangelie naar Johannes zegt de opgestane Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Vrede zij met jullie’, en blaast dan ook de Geest over hen heen. Als wij hier bij elkaar verlangen naar vrede, laat ons dan vanuit onze tenen bidden dat de Geest ruimte vindt in ons. Wij zijn allemaal mensen. Wij hebben allemaal dat zuchtje wind van Gods Geest van liefde nodig, om met elke adem in en uit mens naar Zijn beeld te zijn. Amen.  











Said prayers


Eeuwige,
Wij zijn allemaal
mensen,
wij hebben Uw Geest 
nodig, om met elke
adem,in en uit,
in harmonie
te kunnen leven
met onszelf
met de natuur
en alle medemensen
om ons heen. 
Daarom bidden wij
om te beginnen
dat wij onszelf
niet beter achten
dan wie nu
in oorlog gevangen
de slechtste versie
worden
van zichzelf. 
Laat ons 
ruimte maken
voor stille tijd
om onze eigen
angst en agressie
te zien en 
te laten omarmen
door Uw goddelijke
liefde
opdat wij medemensen
kunnen zijn
van wie tot
onmenselijkheden
in staat zijn. 
Schenk ons de vrede
die alle onvrede
te boven gaat. 

Wij bidden
om Uw Geest
van liefde
als herscheppende
kracht
in het Midden Oosten
in het bijzonder
in Gaza. 
God, wij kunnen
niet aanzien
hoe het gewone leven
van mensen
die eten willen kopen
of naar de dokter 
moeten
daar het slagveld
is geworden. 
Woester en 
doodser wordt het
niet!
Ons hart is
een schreeuw
om Uw Geest
van liefde,
wij bidden
vanuit onze tenen
om de vrede
die alle onvrede
te boven gaat

Wij bidden
om Uw Geest
van liefde
als herscheppende 
kracht
tussen Rusland
en Oekraïne,
tussen de VS en Iran,
tussen de vechtende
partijen
in Sudan en 
Myanmar. 
Als de wapens
spreken
wordt het alleen maar
moeilijker om
elkaar te 
verstaan. 
Laat te minste
dit inzicht
ruimte krijgen,
zo schreeuwt 
ons hart in ons!
Wij bidden
vanuit onze tenen
om de vrede
die alle onvrede
te boven gaat. 

In stilte…

Wij bidden 
om Uw vrede
die alle onvrede
te boven gaat,
door JCoH, Amen.





 

 


