Kerkdienst met verbintenis met de Christelijke traditie, gehouden op Pinksterzondag 8 juni 2025 in de Hooglandse Kerk. Voorgnager: ds. Margreet Klokke.

In het begin
was alles nog
woest en doods.
Maar dan is daar
als een zuchtje wind
een vonkje vuur
Uw Geest van liefde
en het ritselt van leven.
O God, ook nu
zijn er gebieden
in ons leven
waar het woest
en doods is,
hoekjes
in onze eigen ziel
waar we niet vaak komen
omdat het er
ingewikkeld is
en pijnlijk.
Ook nu zijn er
plaatsen op deze aarde
waar het woest
en doods is,
waar het ten
hemel schreiend is
hoe mensen het
er moeten uithouden.
Laat daar toch
als een zuchtje wind
een vonkje vuur
Uw Geest van liefde
komen om
wat pijnlijk is
te omarmen
en wat onmenselijk zo
hard is, zacht
te maken.
Daarom bidden wij, zingend: KYRIE
Preek over Daniël 3: 13-18; 24- 28A en Handelingen 2: 1-11

Pas las ik een verhaal, dat in één keer naar vandaag brengt, waar het met Pinksteren om gaat. Het is een tijd van oorlog, net als nu. De VS vechten in Vietnam. Een krant schrijft over een man, die geraakt is door de verschrikkingen  ervan. Dit kan toch niet? Het gaat van kwaad tot erger! Hij besluit elke vrijdag een paar uur bij het Witte Huis te gaan staan om tegen de oorlog te demonstreren. Trouw staat hij daar, meestal in zijn eentje. Op een keer stapt er een journalist op hem af. Deze zegt: ‘Ik zie u hier elke vrijdag staan met uw protestbord. Denkt u nu werkelijk, dat u de wereld daardoor kunt veranderen?’ ‘Ik, de wereld veranderen?’, antwoordt de man. ‘Welnee. Ik wil alleen niet, dat de wereld míj verandert.’ 
Een sprekend verhaal. Het inspireert me, en u misschien ook. Want het kan lastig zijn, om te gaan staan voor wat je raakt, in een omgeving die niet altijd hetzelfde denkt en voelt als jij. Je wilt liever geen heftige discussies, geen afstand voelen groeien, geen mensen verliezen. En wat je vooral niet wilt, is uit genade vallen. Buiten gesloten worden, omdat je anders denkt en leeft en gelooft. Dus ja, het kan lastig zijn, om te staan voor wat je raakt. Daar gaat het over, in de verhalen over de drie vrienden van Daniël en de leerlingen van Jezus, die gelezen zijn. En ik hoorde dit thema ook terugkomen, onder de mensen die dit jaar de cursus ‘Kern van de christelijke traditie’ bij me volgden, van wie er twee zich straks met die traditie zullen verbinden. Het kan echt lastig zijn, om te gaan staan voor wat je raakt en waar je in gelooft, onder mensen met andere overtuigingen dan jij. Hoe doe je dat? 
Het verhaal uit Daniël doet daar een boekje over open. Dit speelt in de zesde eeuw voor Christus in Babel. Dat is op dat moment een wereldrijk. Er horen mensen bij van alle naties en alle talen. Koning Nebukadnezar is er de architect van. Een enorme prestatie. Hij is er trots op. Om zijn zelfvoldaanheid te voeden, laat hij op een dag een gouden beeld maken. Een soort Trumptower. Het is dertig meter hoog en drie meter breed. Het priemt de hemel in, als teken van macht, van mannelijke potentie. Hij zègt dat het een beeld van een god is, maar het staat natuurlijk voor hemzelf. Om het in te wijden organiseert hij een geweldige happening. Hij trommelt alle mensen op, met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Iedereen die een pet op heeft, hoe groot of klein ook, moet zich melden. En er moet ook muziek zijn. Instrumenten van alle soorten en maten. Zodra ze klinken, zal het sein ‘buigen’ komen. Doe je niet mee, dan val je uit genade. Dan wacht de vurige oven. En dat dreigement werkt. Angst kan knipmessen maken van mensen die eerder rechtop stonden. Je ziet het in Rusland. Er is daar geen journalist meer die de pen opneemt tegen de oorlog van Poetin. Want doe je dat, dan wacht het strafkamp. Je ziet het in de VS. Universiteiten mogen geen diversiteitsbeleid voeren, en geen anti-de-oorlog-in-Gaza demonstraties toestaan. Doen ze dat wel, dan wordt alle subsidie ingetrokken. En je ziet het bij ons. Onze politici lijken niet meer te staan voor een ideaal. Ze buigen voor de peilingen. Het werkt, het dreigement van uit genade vallen van Nebukadnezar. Je buigt. Je denkt – ach, even door de knieën. Hoe erg kan het zijn. Als ik mijn positie maar houd. In de privésfeer kan ik dan altijd nog mezelf zijn. Dus iedereen doet mee! De koning kan tevreden zijn. Maar dan worden er drie mannen bij de koning gebracht, die niet gebogen hebben. Sadrach, Mesach en Abednego. Ze komen uit Israël. Zij zijn na een inval in hun land gedeporteerd naar Babel. ‘Zo dadelijk laat ik alle instrumenten nog eens klinken’, zegt de koning, ‘en dan buigen jullie. Laatste kans!’  
Een beslissend moment, voor de drie. Ik zie er een parallel in, met het verhaal van de leerlingen van Jezus. Ook zij staan voor een keuze. Zij hoeven dan wel niet te buigen voor een gouden beeld van een wereldlijke machthebber. Maar ze hebben te maken met druk van de godsdienstige leiders in Israël. Deze hebben een denkbeeld van God, dat iedereen moet overnemen. Het beeld van God als een morele instantie. Je moet binnen de lijntjes kleuren, zeggen zij, anders mag je er voor Hem niet zijn. Hoeren, tollenaars en zondaars horen er niet bij. Hedonisten, geldwolven, en de doelgroep van ex-staatssecretaris Coenradi vallen uit genade. Jezus, hun leermeester, heeft nooit willen buigen voor dit denkbeeld van God. Hij kende de Eeuwige anders. Als liefde, onvoorwaardelijk, voor elk van ons. Iedereen is geschapen naar Gods beeld, geloofde hij. In elk van ons ligt een vonkje van zijn licht verborgen. Je moet het alleen soms opgraven, van onder diepe lagen van verdriet en pijn vandaan. Jezus zocht de mensen, waar de godsdienstige leiders met een boog omheen liepen, daarom juist op. Om dat vonkje licht op te graven. Wat deze rabbi doet kàn niet, riepen de theologen toen. Het is godslasterlijk! Maar hij boog niet, voor hun denkbeeld van God. En zo wachtte hem de vurige oven, of beter gezegd - het kruis. Na Pasen komt de vraag dan bij zijn leerlingen te liggen: Wat zullen zij nu doen. Buigen, voor het dominante denkbeeld van God? Of staan, voor wat hen geraakt heeft in Jezus, wat ze door hem gzien hebben van God? Als de Pinksterdag aanbreekt, aarzelen ze nog…
Hebben ze aan het verhaal van de vrienden van Daniël gedacht? Díe houden stand. Ze zeggen tegen de koning: U mag uw muziekinstrumenten laten spelen. Maar wij vereren uw goden niet, en buigen niet voor het beeld dat u hebt opgericht. Of onze God ons nu zal redden of niet. Indrukwekkend. Wie zou hen dit nadoen? ... 
Vergeet alleen niet: dit is een verháál. Het vraagt erom, als literatuur gelezen te worden. Op de onderliggende laagjes. Hoewel het in Babel speelt, stáát het in de bijbel. Het is dus Joodse religieuze literatuur. En in die context staat het woord vuur niet voor uit genade vallen, maar juist erin. Vuur is in de bijbel een symbool voor de aanwezigheid van de Eeuwige. God spreekt vanuit een brandend braambos tot Mozes. Hij gaat in een vuurkolom voor Israël uit, tijdens z’n tocht door de woestijn. En Hij komt naar Mozes toe, op de berg Sinaï, in het vuur van bliksem – en donderslagen. En dan heeft Hij een boodschap voor het hele volk. Je kunt nooit uit genade vallen, zegt zijn stem, uit het vuur. Ik ben de Heer je God. Ontvang mijn liefde, en geef hem door, straal hem uit. In tien woorden, zegt hij dat. Leefregels, voor de weg naar het beloofde land. Elk jaar worden ze gelezen, op het Joodse Pinksterfeest. 
Als de drie vrienden van Daniël aan handen en voeten gebonden in het vuur gegooid worden, is dat voor hen dus zoiets als in de handen van God vallen.  
De koning heeft daar alleen geen idee van. Hij is voor de oven gaan zitten, om te kijken wat er gebeurt. Maar dan weet hij niet wat hij ziet! Hij zegt: We hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid? Ik zie er nu vier vrij rondlopen! Wie is die vierde man? Is het Daniël, die in dit boek steeds de stem van God vertolkt? Is het een engel? De Eeuwige zelf? Dat blijft open. Mij lijkt de aanwezigheid van die vierde man een prachtig beeld, voor een ervaring die je zelf ook kunt hebben. Waar twee of drie mensen op moeilijke momenten bij elkaar blijven in Gods Naam, kan er soms iets voelbaar worden van een meer. Een kracht die boven je uitstijgt. Een oeroud veel te veel, zoals een dichter het zegt. Je weet dan, niet met je hoofd maar met je hart, dat Hij er is. Dat Hij erbij blijft, in liefde. De drie vrienden komen ongedeerd uit de oven. 
Hebben de leerlingen van Jezus aan dit verhaal gedacht? De Pinksterdag is aangebroken. Ze voelen zich kwetsbaar, zonder hun leermeester. Dus ze zoeken elkaar op. Omdat het de gewoonte is, lezen ze het verhaal, dat bij dit feest hoort. Over het vuur van donder- en bliksemslagen, waarin God het volk laat weten: Je kunt nooit uit genade vallen. Ontvang het vuur van mijn liefde, en geef het door. En dan blijkt opnieuw: Waar twee of drie mensen samen zijn in Gods Naam, kan er zomaar iets voelbaar worden, van een meer. Iets dat je overstijgt. Een oeroud veel te veel. De wind steekt op, de ramen waaien open, vuur verspreidt zich over alle hoofden. En de leerlingen gaan staan, voor wat hen geraakt heeft in Jezus, vertrouwen in de onbegrensde liefde van God. Ze vertellen het door. En ze worden verstaan, door mensen van alle naties en talen.  
Hoe doe je dat, in je eigen leven. Staan voor wat je raakt, waar je in gelooft. Vorig weekend kwamen er acht deelnemers aan de Kerncursus bij elkaar, om hun geloofsverhaal te vertellen. Ze groeiden op in de gereformeerde zuil, de PKN of de RKkerk. Ze verbleven een tijdje in evangelische kringen, bij de vergadering van gelovigen, of ze hoorden tot het cultuurchristendom. In die kringen kregen ze een Godsbeeld mee, waar ze zich later, de wijde wereld ingegaan, toe moesten verhouden. Eén van hen vertelde, dat hij altijd geleefd had met het denkbeeld van God als een persoon-achtig wezen, die voor je zorgt. In nood zou Hij uitkomst brengen. Dat moest je vertrouwen. Er kwamen langzaam scheurtjes in dit beeld, door wat er in de krant staat. Maar hij hield er manmoedig aan vast. Het moest, want als je dit niet geloofde, kon je uit genade vallen. Het beeld brak pas, toen er groot verdriet in zijn leven kwam, dat niet overging. Waar wàs die God, die in nood uitkomst kon brengen? Met deze grote vraag volgde hij de cursus. Tussen al die uit verschillende tradities afkomstige mensen vond hij de ruimte om dat oude beeld los te laten. Pas geleden liep hij met zijn verdriet buiten, en kwam iemand tegen die ook veel heeft meegemaakt. Ze hadden aan een half woord genoeg. Er was verbinding, iets van troost. Hartverwarmend. Misschien, zei hij, is God er wel in mensen. In menselijkheid. Hij zei het aarzelend. Het dreigement dat je uit genade kutn vallen, als je theologisch buiten de lijntjes van de groep kleurt, kan diepe sporen achterlaten.  Maar er waren daar die dag meer dan twee of drie mensen samen, in Gods Naam, met vergelijkbare verhalen. En dan kan het zomaar gebeuren, dat je de Geest krijgt. Dat je je gedragen voelt, door een meer, en dat je gaat staan voor wat je raakt en waar je in gelooft. Rian en Gerald gaan dat zo dadelijk doen. Dat maakt het echt Pinksteren. Amen! 
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Trouwe God,
Wat is het goed
dat als twee of drie
mensen 
bij elkaar zijn
in Uw Naam
of een kerk vol
zoals vandaag
wij iets kunnen
ervaren van een 
meer, iets dat ons 
overstijgt,
Uw Geestkracht
vol van liefde.
Wij bidden
dat we ons
erdoor laten dragen
en inspireren
en de durf krijgen
om op te staan
voor wat ons
heilig is. 
Wij danken U
voor Rian en Gerald
die op wonderlijke
momenten
in hun leven
geraakt zijn
door een meer
dat zij alleen
met U konden 
verbinden. 
Wij bidden
dat zij de openheid 
behouden
om geraakt 
te kunnen worden
en geïnspireerd.

Wij bidden
voor ons land
nu het kabinet
gevallen is. 
Waar twee, drie
of meer mensen
samen moeten werken
in een regering 
die heel verschillend
denken en zijn 
klinkt er soms  
harde taal en ontbreekt de
verbinding. 
Mag er dan
pas op de plaats
gemaakt worden
en zachtheid 
gezocht. 
Mag Uw Geest
voor onderling
respect zorgen.   

Wij blijven bidden
voor de mensen
die leven met de
verschrikkingen
van oorlog. In Gaza. In Oekraïne. Waar dan ook. 
Mag Uw Geest
toch binnendringen
in de harten van wie alle verwoesting beramen, en omkeer
teweeg brengen. 

Wij bidden
voor Uw kerk
hier, en overal
op haar geboortedag.
Mag ze een
gemeenschap zijn
waar mensen
inspiratie vinden
en de durf 
om het vuur van
Uw Geest van liefde
verder te dragen. 

Wij noemen
voor Uw aangezicht
de familie
van …
die in rouw is.
Draag hen
door Uw liefde
in de mensen
om hen heen. 
In stilte
vertrouwen wij
U toe wat er 
omgaat in onze
eigen ziel.

Onze Vader, Amen. 




NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

