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O God,
Als wij hier
samen zingen
in Uw huis van de geduchte werken 
die U hebt gedaan
kan ons hart niet altijd
meteen meedoen. 
Dan bevinden 
wij ons juist
op een stuk
van onze levensweg
met hobbels en kuilen. 
Ons verleden
speelt weer op
of onze toekomst
ziet er ineens
onzeker uit.
Wij voelen ons
zoekend,
ook in vertrouwen
op U.
Op zo’n moment
zingt ons hart
het liefst mee
met een lied om
Uw ontferming. 
Daarom bidden wij:
KYRIE



Als wij hier
samen zingen
in Uw huis van de geduchte werken
die U hebt gedaan
doet ons hart
niet altijd meteen mee.
Dan speelt er
juist iets lastigs
in onze verhouding
met een naaste. 
Er zijn wrijvingen
met onze vader
of moeder,
zorgen om een zoon of dochter.   
Er is verwijdering
met een broer of zus
vriend of vriendin
collega of buurtgenoot.
Op zo’n moment
zingt ons hart
het liefst mee
met een lied om
Uw ontferming. 
Daarom bidden wij:
KYRIE




Als wij denken aan 
alles wat er gebeurt
in de wereld
om ons heen
heeft ons hart
het moeilijk
met een loflied.    
In plaats van
dat er een einde komt
aan oorlogen
die al een tijd duren
komen er juist weer nieuwe gewelddadige conflicten bij. 
Tegelijk lijken 
de mensen
die ons regeren, 
enkel bezig met 
hun eigen macht.   
En toch,
als we meedoen
met de liturgie 
van de eeuwen
en zingen van 
uw geduchte werken
kan het zijn alsof
ons moed wordt
áángereikt, ìn gezongen.
Daarom bidden wij:
KYRIE















Inleiding tot de schriftlezing

Vandaag begint er een nieuwe serie diensten met als thema ‘Opstaan met Daniël.’ 
Het decor van dit bijbelboek is de ballingschap van het Joodse volk in de zesde eeuw voor Christus. Het gaat over een ervaring die van alle tijden is: die van het ontworteld zijn, je niet meer thuis voelen in de wereld om je heen. Daniël, de hoofdpersoon van het boek, groeide op met de gedachte dat Israël het uitverkoren volk van God was. Maar dan maakt hij mee dat de voor hem zo heilige stad Jeruzalem verbrand wordt, en de tempel, het huis van God, leeggeroofd en verwoest. Zelf wordt hij naar een vreemd land gedeporteerd. Babel, het huidige Irak. Hij komt er, samen met drie vrienden, terecht aan het hof van de koning. Zij krijgen er een opleiding tot wijze. Ze krijgen alle vier een nieuwe Babelse naam, maar blijven elkaar noemen zoals vroeger – zodat ze een beetje zichzelf blijven…  
Vandaag begint het verhaal ermee, dat koning Nebukadnezar een nachtmerrie heeft, waar hij akelig van wakker wordt. Hij vraagt de wijzen aan het hof, hem zijn droom zowel te vertellen àls uit te leggen. Als ze dit niet kunnen, zal hij ze allemaal ter dood brengen. Dat kan natuurlijk niemand… Ze zijn er bijna geweest. Maar dan staat Daniël op, en vraagt: Koning, mag ik er een nachtje over bidden? Dat doet hij, met zijn drie vrienden. De uitkomst daarvan hoort u nu in Daniël 2: 27, 28 A en 31-47.

Preek over Daniël 2: 27,28 A en 31 - 47 en Johannes 15: 18 - 27

In het boek Daniël gaat het om de ervaring dat je ontworteld bent. Misschien kent u die ervaring. Je kunt hem hebben als je verhuist. Deze week sprak ik nog iemand die opgroeide in de Bible-belt, en toen voor studie hier in Leiden terecht kwam. Niemand in haar straat ging naar de kerk op zondag! Ze wist niet wat ze meemaakte. Ze is er nu aan gewend, en vindt het ook wel goed dat ze niet meer in zo’n bubbel leeft. Maar het was echt even een cultuurschok. Je kunt ook iets van ontworteling voelen, als de plaats waar je altijd gewoond hebt langzaam verandert. Er komen nieuwe buren met andere gewoontes. Je verwelkomt ze, maar ze vergeten je naam. Ze zijn jong, en willen allemaal wat. Ze hebben geen tijd meer voor een praatje zoals vroeger. In je eigen straat voel je je niet meer thuis. Die ervaring kan ook meekomen, met het overlijden van iemand, die als een dak boven je hoofd was. Deze week vertelde de katholieke theoloog Paul van Geest bij ‘Eva’ dat elke katholiek zich ontheemd voelt als de paus is overleden. Zodra er een nieuwe is, voelt hij zich weer thuis in de wereld. Deze keer gebeurde dat al na zeventien dagen! …  Kwam dat ook maar zo snel weer goed als je zelf iemand verliest. Alles in je leven is dan ineens ongewoon. Niets is nog vertrouwd, van opstaan tot naar bed gaan. Helemaal ontworteld, kun je je voelen. Pas hoorde ik iemand zeggen: Als de rouw vers is moet je doen wat Ida Gerhardt zegt in haar gedicht ‘Kwade dagen’: Je huis in stand houden. Dat wil zeggen: Zoveel mogelijk de structuur van het leven dat je samen had, voortzetten. Doorgaan met de gewoontes, die je met elkaar ontwikkelde. 
Dat is ook wat Daniël en zijn vrienden doen, als zij gedwongen worden om te verhuizen van Israël naar Babel. En wat de leerlingen van Jezus na Pasen doen, als alles anders is zonder de lijfelijke aanwezigheid van hun leermeester. Zij voelen zich ontworteld. Maar zij houden hun huis in stand. Daniël en zijn vrienden blijven zich aan de reinheidsvoorschriften houden, die gelden voor tempelbezoek in Jeruzalem. Zij blijven bidden en elkaar de verhalen uit de Schriften vertellen. En de leerlingen van Jezus blijven brood met elkaar breken en delen. Terwijl alles anders is, in hun leven, zoeken ze in hun rituelen onderdak bij God. We zullen zien, dat zij op die manier zichzelf kunnen blijven, en iets betekenen voor de hen zo vreemd vijandige wereld om hen heen.  
Het zijn bijna altijd mannen met macht, zegt het boek Daniël, die ervoor zorgen dat mensen ontworteld raken. Want deze mannen dulden geen tegenspraak. Zij zetten zo snel mogelijk gelijkgestemden, op alle belangrijke posten van hun regering. Er is geen ruimte voor verschil, in hun omgeving. Kijk maar naar Nebukadnezar. Hij geeft Daniël en zijn vrienden nieuwe Babelse namen. Hij hoopt dat zij hun Joodse identiteit zo zullen vergeten. Iedereen moet hetzelfde zijn, in zijn buurt. En kijk naar de machtige mannen van nu. Ze bepalen zelf welke journalisten verslag mogen doen van hun daden. Ze laten uit het raam gooien wie kritiek durven hebben. Ze zeggen dat zìj de wil van ‘het volk’ uitvoeren, terwijl ze verkozen zijn door slechts een déél van hun landgenoten. Ze kunnen geen verschil verdragen. Macht is er altijd mee bezig, zichzelf in stand te houden. Dat is een wetmatigheid! Het geldt ook voor kleine mannen en vrouwen met macht. Voor jezelf, misschien wel. Het doet iets met je ik. Het maakt er zomaar een ‘ick’ met ck van. Dan moet iedereen ervoor buigen. Er wordt geen diversiteitsbeleid gevoerd. Met als gevolg, dat wie anders zijn zich niet meer thuis voelen. Ontworteld, in hun eigen land, op hun eigen werk, in hun eigen context. Macht is een gelijkmaker. Maar daarmee gaat er iets kostbaars verloren, in een samenleving. Er is geen dictator die het er uiteindelijk mee redt. 
En het lijkt, alsof Nebukadnezar daar iets van aanvoelt. Want op een nacht heeft hij een droom. Een nachtmerrie, waar hij met een onbestemd gevoel van wakker wordt. Het ergert hem, dat een machtig man als hij bang kan worden van zoiets ijls en vluchtigs als een droom. Zijn ‘ick’ met ck voelt zich erdoor aangetast. Hij moet het snel weer opkrikken! Want ja, macht is er altijd op gericht zichzelf in stand te houden. Dus wat doet hij: Hij roept alle wijzen van het hof bij elkaar, en geeft hen een onmogelijke opdracht. Zij moeten hem zijn droom èn vertellen, èn uitleggen. En als ze het niet kunnen: Dan gaan ze eraan. Heerlijk is dit, voor een dictator. Als je ziet dat je onderdanen bang worden, als je merkt dat andere leiders je kont gaan likken (dixit Trump). En de wijzen, zij durven niet tegen de koning te zeggen: ‘Nee, Majesteit, dit kunt u niet vragen!’ Ze zeggen: Vertel ons de droom, dan leggen wij hem uit. Alleen als hij dit blìjft weigeren, zeggen ze: Maar koning, er is geen mens die aan uw verzoek kan voldoen! En ja, dan gaan ze eraan. Het ick van de koning moet z’n macht voelen.   
Dan staat Daniël op. Hij is weliswaar net zo onderdaan van de koning, als de andere wijzen. Maar hij heeft tegelijk zijn eigen huis in stand gehouden. Daardoor weet hij zich altijd ook nog kind van God. Zijn naam betekent: God is mijn rechter. En niemand anders! Dus hij staat op, en vraagt de koning om een nacht. De Eeuwige zal hem daarin droom èn uitleg laten zien. En hij gaat naar zijn huis, naar zijn drie vrienden met hun Joodse namen Chananja, Misaël en Azarja: De Heer is genadig, bij God is redding, en de Heer is een hulp. 
Ziet u de vier voor zich? Zij waken de hele nacht. En zij bidden. En dan krijgt Daniël inzicht, in wat er omgaat in het hart van de koning. De traditie van zijn volk geeft hem in, wat de nachtmerrie is van  elke dictator. Die gaat natuurlijk over zijn eigen val! Hem schiet het verhaal van de farao uit Egypte te binnen. Droomde die niet van zeven magere koeien die zeven vette koeien opaten? Dat is een beeld van gevreesde neergang. Nebukadnezar zal iets dergelijks gedroomd hebben. Hij is een man van grote tempels, schitterende paleizen en indrukwekkende godsbeelden. Hij zal dus van een beeld gedroomd hebben. Het hoofd van goud. De borst van zilver. De buik van brons. De voeten van ijzer en leem. Ook dat is een beeld van neergang. Want de twee grondstoffen waar de voeten van gemaakt zijn, die mengen niet. Je krijgt ijzer en leem niet door elkaar. Aan de basis van Nebukadnezars’ koninkrijk is er met andere woorden geen verbinding. Geen hart voor elkaar, geen toewijding aan iets groters dan het ick met ck van de koning. Dat houdt het niet, op termijn. Een samenleving redt het niet zonder verbinding. Dat prachtige en overdonderende beeld … het kàn niet anders dan verkruimelen! En nu krijgt Daniël een associatie met een andere machtige man, uit de traditie van zijn volk. De reus Goliath. Werd hij niet onderuit gehaald door een enkel steentje uit de herderstas van de kleine David? Er is maar een greintje vertrouwen op God nodig, ziet Daniël, een piepklein beetje besef dat je in alle omstandigheden een kind van de Eeuwige blijft, om zo’n sterfelijke tiran onderuit te halen. En dan komt er een lied in hem op. Een oude psalm. Wie zichzelf tot god verheffen, zingt dit lied, en boven de wet gaan staan – zij zijn als het kaf, dat verwaait in de wind. Zo zal het gaan met het gruis dat overblijft van Nebukadnezars beeld. De wind voert het mee, tot er geen spoor meer van te vinden is. Dat ziet Daniël allemaal als hij met zijn vrienden bidt, in de nacht. De verhalen-traditie van zijn volk biedt alles wat een mens nodig heeft, om vrij te kunnen blijven staan ten opzichte van de tirannen van elke tijd en elke plaats. De volgende morgen gaat Daniël naar de koning, en vertelt hem zowel zijn droom, als de uitleg. 
En nu zou je verwachten, dat de koning hem deze uitleg kwalijk zal nemen. Het is immers slecht nieuws! Maar dat doet hij niet. Misschien omdat hij hem niet echt hoort. Daniël is wijs! Hij ziet het ick met ck van de koning. Hij begint met dit ick gerust te stellen. U bent het hoofd van goud! zegt hij. En zo kan het, dat de rest van zijn uitleg langs de koning heen gaat. Macht is een gelijkmaker. Een ick met ck heeft geen ruimte voor verschil. Voor een tegenstem. Terwijl dat nu juist de boodschap is van de nachtmerrie van elke dictator: Er is verschil nódig! Een wereldrijk, waar in de basis geen verbinding is, geen echt gesprek, geen ontmoeting tussen een ik en een ander met een kleine letter, èn geen ik en de Ander met een hoofdletter, zal het nooit houden. Op een dag gaat er altijd een steentje rollen. Een steentje als dat van Daniël, die zich kind van God weet en daarom niet bang is een machtige man de waarheid te zeggen. Of een steentje als dat van Jezus, die zich zoon van God weet en daarom niet bang is om het op te nemen voor mensen die volgens de Joodse leiders niet goed genoeg zouden zijn voor God. Zo’n steentje van vertrouwen op de Eeuwige, dat wordt maar zo een hoeksteen. En het groeit maar zo uit tot een berg. De wereld wordt een huis,  een plaats waar je God kunt ontmoeten, in liefde van mensen voor elkaar, in àl hun verscheidenheid. 
Het is een hoopgevend verhaal, dat van Daniël, voor ieder die zich ontworteld voelt in een wereld waar alles nu ineens om macht lijkt te draaien. Je kunt je huis altijd in stand houden. Je kunt vasthouden aan de rituelen van je geloofsovertuiging. Daardoor blijft je kompas goed afgesteld. En zul je als vanzelf je eigen steentje bijdragen, aan die andere wereld van God. In kleine dingen als het zorgvuldig scheiden van afval, een gesprek met iemand die anders denkt, een protestbord bij een regeringsgebouw, ìs die wereld er meteen ook. In al zijn goedheid en schoonheid.  
En zo doen wij hier vandaag als Daniël en de leerlingen van Jezus. In een wereld, geleid door mannen met macht, houden we ons huis in stand. We bidden, we zingen. We luisteren naar de Schriften. We breken en delen het brood. Opdat we onszelf blijven, Gods kinderen, en de kracht ontvangen om als dat nodig is òp te staan. Amen. 
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Trouwe God,
We danken U
voor de verhalen
uit onze traditie
die ons wijsheid
geven, inzicht
in wat mensen met macht drijft 
en bang maakt,
en oog voor
het steentje
dat elk van ons
kan bijdragen
aan een wereld
van verschil. 
Wij bidden
om het vertrouwen
van kinderen van
God
dat nodig is
om dit steentje
op te kunnen pakken.

Wij bidden
voor alle mensen
die lijden
onder de manier
van doen van
mensen met macht,
die er ontworteld
van raken. 
Voor wie te 
verstaan krijgen
dat zij er niet
mogen zijn
door beleid
dat diversiteit
uitbant of
geweld dat
alle verschil
wegvaagt. 
Wij denken aan
alle mensen
in oorlogsgebied.
Dat zij gezien worden
dat er iets voor hen
gedaan wordt!

Wij bidden
voor alle mensen
met soft power
zoals de nieuwe
Paus Leo 14. 
Dat zij deze inzetten
gedragen door
Uw Geest van
liefde voor àl Uw
verschillende mensen. 

Wij bidden
voor mensen
dichtbij ons
die zich ontworteld
voelen,
niet meer thuis
in hun eigen leven
door het verlies
van gezondheid
werk
of een allernaaste.
Dat zijn hun huis
in stand houden
en steun vinden
in oude rituelen
die Uw liefdevolle
nabijheid
voelbaar maken. 
Wij noemen…

In stilte, door JCoH Amen. 














NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

