Kerkdienst in de serie ‘Over leven’, gehouden op zondag 12 januari 2025 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke


Het is altijd weer 
een zeldzaam stil
moment
als alles in ons
tot rust komt
aan het begin
van de dienst. 
Soms kan het 
dan zijn alsof U 
in dat moment
dichterbij komt,
of beter gezegd:
alsof Uw er zijn
dan eindelijk 
voelbaar wordt
voor ons. 
En vaak roept dat
meteen een vraag op: 
U bent er,
Aanwezige…
maar waar ben ik, 
op dit moment?
Wat gaat er nu
in mij om
als ik er even 
goed bij stil sta? 
Voor U kan het
aan het licht komen
en daarom bidden wij:
KYRIE


U bent er,
kunnen wij merken
in de stilte
van dit huis. 
En vaak
roept dat meteen
een vraag op: 
Waar ben ik?  
Ben ik er wel
met aandacht
voor de mensen
met wie ik samen 
woon, werk en leef
in deze stad?
Was ik er deze week
in mijn gedachten
wel bìj als ik 
met een ander was? 
Heb ik hem of haar
gezien en gehoord?
In het licht
van Jezus Uw Zoon
is het helder
wàt liefdevolle 
nabijheid
kan betekenen.
Mogen wij 
er zó zijn, in de week die komt, daarom bidden wij: 
KYRIE

U bent er,
Aanwezige.
Maar waar zijn wij?
Waar is Uw wereld?
Op welk kruispunt
in de geschiedenis?
Welke keuzes
hebben wij
op dit moment?
En van welke
beslissingen
kunnen wij later
spijt krijgen?
Wij beseffen
dat de richting
die wij vandaag 
inslaan, morgen al
verschil kan maken.  
En daarom:
mogen de zielen
van mensen wereldwijd
in Uw stille huis
vervuld worden
van het licht van
Uw goede Woord,
de Geest van liefde
van Jezus uw Zoon,
zo bidden wij: 
KYRIE 









Preek over Lucas 4: 14 – 22 en 14: 12 – 24

‘Hoe doe je dat eigenlijk, leven?’ Met deze vraag begint elke aflevering van het televisieprogramma ‘Over leven’ van HUMAN. ‘We hebben het leven allemaal cadeau gekregen, zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat,’ zegt presentator Coen Verbraak dan. ‘Maar hoe ga je ermee om? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit?’ Hij praat erover met mensen die iets hebben meegemaakt. Ze zijn ziek geworden, of hebben een partner verloren. Ze zijn van geslacht veranderd, of hebben een ernstig ongeluk gehad. Ze hebben een ingrijpende fout gemaakt, of dobberden ooit twee dagen en nachten op zee. Door deze gebeurtenissen kwam er een breuk in hun levensverhaal. Het klopte niet meer. Er kon niet zomaar een volgend hoofdstuk bij. Ze begonnen zich af te vragen: Waarom ben ik er eigenlijk? Wat maakt het leven, ondanks alles, de moeite waard? Waar gáát het om? En ze herschreven hun levensverhaal. Ze maakten er iets nieuws van. Als ik naar deze interviews kijk, valt het me op hoe een breuk in een levensverhaal soms ook iets kan géven. Hoe het mensen tot léven kan brengen. Alsof ze ineens wàkker worden. 
Welnu, de gelijkenissen van Jezus kunnen eenzelfde effect hebben. Het zijn korte, beeldende verhaaltjes, die precies aansluiten bij de levensverhalen van de mensen aan wie hij ze vertelt. Ze gaan over zaaien en oogsten, over handelen en investeren, over vissen en broodbakken, aan tafel zitten en feestvieren. De luisteraars kunnen zich er zó in inleven. Maar altijd is er een moment in het verhaal, waarop je voelt – hé, hier klopt er iets niet. Dit zou ik zelf nooit doen. Of: Zo gáát dat normaal gesproken niet. Er zit een soort hobbel in. Het gooit iets overhoop, het schudt je wakker. En dat niet-kloppende – dat is het inspirerende ervan. Dat neemt je mee, uit je dagelijks leven, naar het goede leven van God, van het Koninkrijk.    
Dat geldt ook voor de gelijkenis uit het evangelie naar Lucas, die zonet gelezen is. Het decor waarin dit verhaal klinkt, is een maaltijd op de sabbat. Jezus is ervoor uitgenodigd door een farizeeër. De man is een godgeleerde, vroom en geletterd. Een intellectueel, vooraanstaand. En zoals dat gaat: Belangrijke mensen nodigen af en toe andere belangrijke mensen uit voor het eten. Dat geeft status. Het werkt bevestigend. Het is goed voor je imago. In zo’n select gezelschap is Jezus nu uitgenodigd. Laten we zeggen: Als een soort smaakmaker. Hij is op dit moment het gesprek van de dag. Een omstreden en uitdagende figuur. Hij kan het samenzijn interessant maken. De farizeeër hoopt dat het een onvergetelijke avond wordt. 
En inderdaad, er zal nog lang over worden nagepraat. Maar anders dan de gastheer zich had voorgesteld. Want Jezus gedraagt zich niet zoals er van een nieuwkomer bij de elite verwacht mag worden. Hij stimuleert het gesprek niet, hij gedraagt zich als een soort luis in de pels. Hij komt met kritische opmerkingen. Hij is daar al mee bezig, als we – in de schriftlezing - midden in het samenzijn vallen, en hem horen zeggen: Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. (…) Nodig armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u iets terugkrijgen van Gòd. Iets proeven van zijn bedoeling met ons leven. 
U voelt wel, dat deze opmerking niet echt ten goede komt aan de sfeer van ‘ons kent ons’ en ‘wat zijn we samen fijn belangrijk’. Een vriend van de gastheer probeert het feest nog te redden. Hij komt met een zalvende opmerking, een  citaat uit de Bijbel: Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God! Nu kan iedereen opgelucht ‘Amen’ zeggen, en het glas naar elkaar heffen. Het kan weer gezellig worden. Maar Jezus laat niet los. Hij neemt opnieuw het woord, en vertelt een gelijkenis. Een verhaal over een feestmaal. Iedereen laat zich erdoor meenemen. Want dit is waar hun leven vaak over gaat: Nodigen en genodigd worden. Elkaar over en weer bevestigen, in je belangrijkheid. Jezus vertelt: Iemand wilde een groot feestmaal geven. Hij nodigde al zijn vrienden uit. ‘Save the date’, zei hij. En ze zeiden allemaal dat ze zouden komen. Dan komt de dag van het feest. Bij gebrek aan e-mail en whats-app stuurt hij een herinnering via zijn dienaar. Kom, want alles staat klaar. Maar dan loopt het verhaal ineens anders, dan de luisteraars verwachten. Er komt een breuk in. De genodigden laten weten, dat ze verhinderd zijn. De één is in bezit genomen door z’n bezit, z’n nieuwe akker. De ander door z’n werk, de vijf span ossen die hij er net voor aanschafte. En de derde door z’n nieuwe partner, de liefde. Je vraagt je af, waarom ze deze dingen nu voor laten gaan. Hebben ze echt geen tijd? Of hebben ze niet zoveel met de gastheer? Verwachten ze niet, dat een avond bij hem hen iets zal opleveren? Kunnen ze er geen nieuwe contacten opdoen, die goed zijn voor hun netwerk? Het staat er allemaal niet. Maar je kunt wel zo ongeveer raden wat er is. 
De luisteraars beginnen intussen wat te schuiven op hun stoel. Is dit nog wel hun verhaal? Dat van nodigen en genodigd worden? Elkaar bevestigen in je positie? Een gastheer zijn zonder gasten… dat is een nachtmerrie! Als zìj die gastheer waren, zouden zij hun tafels hebben laten afruimen, het eten laten wegdoen en verdrietig en eenzaam naar bed zijn gegaan. Maar de gastheer in het verhaal is totaal niet gekrenkt in zijn ego. En hier komt dan ook het niet-kloppende in de gelijkenis. Want wat staat er dan? De heer des huizes ontsteekt in woede. Hé, nu heet hij ineens ‘de heer’! Is dat een hint? Wie is die gastheer eigenlijk? Is het soms de Eeuwige zelf? Gaat dit verhaal soms helemaal niet over ònze feestjes, maar over de maaltijd van zijn Koninkrijk? En als dat zo is, wie ben ik dan in dit verhaal? Ben ik dan één de genodigden? Oei, heb ik iets gemist? Wanneer heb ik een uitnodiging voor het feest van de Heer met een hoofdletter in de wind geslagen? Ze worden wakker! 
Ziet u, het niet-kloppende in de gelijkenis inspireert. Je denkt in het begin als  luisteraar dat je de gastheer bent, in dit verhaal, de nodiger. Maar je bent de gast, de genodigde. Dit is niet jouw verhaal, maar de geschiedenis van God en mensen. Van zijn Koninkrijk. Het feest, van het goede leven, met Hem en met elkaar. Jezus is natuurlijk de levende uitnodiging tot dit feest. Kom, zegt zijn aanwezigheid, want alles is gereed. De tafel staat gedekt, je bent welkom! Maar let op: De bedoeling van zìjn feestje is nooit, dat je er bevestigd wordt in je belangrijkheid, je kracht. Het gaat er juist om, dat iedereen zich aanvaard weet in zijn zwakheid. Jezus heeft het bij zijn eerste openbare optreden al gezegd: Iederéén is welkom. Ook de armen, de kreupelen, de verlamden en de blinden. De mensen zonder werk, de mensen met een handicap, ja iedereen die het niet redt in de ratrace van ons bestaan. En als je te belangrijk bent voor zo’n feestje - geen probleem. Het kan ook zonder jouw ego. Daarmee eindigt de gelijkenis dan ook. De heer des huizes legt zijn hoofd niet in zijn schoot, als de genodigden niet komen. Hij laat uit de straten en stegen alle mensen erbij halen, die nooit op feestjes komen. En omdat zijn huis dan nog niet vol is, laat hij ook nog mensen van de wegen en akkers buiten de stad komen. En het wòrdt een feest. Een gewèldig feest. Een heel ander soort feest, dan dat van de vooraanstaande farizeeër, waar Jezus te gast is. Je hoeft je er niet beter voor te doen dan je bent. Je bent er helemaal welkom, mèt al je verliezen, tekortkomingen en verwondingen.     
Het is nogal een verschil, of je denkt dat je gastheer bent of gast. Of je denkt dat het leven jouw feestje is, of het feestmaal van de Eeuwige. Als het leven jouw feestje is, dan kun je zelf bepalen met wie je optrekt en wie niet. Dan kun je je tijd investeren, in wie ook iets voor jou kunnen betekenen. Je kunt geven en ontvangen dan op elkaar afstemmen. Zo van: Als ik niks terugkrijg uit een verhouding, dan stop ik er ook geen energie meer in. Maar als het leven bedoeld is om het feestmaal van de Eeuwige te zijn, dan moet je dat principe van de balans tussen geven en ontvangen misschien wel loslaten. Jezus, rond wie dat feestmaal begint, nodigt juist wie niets te bieden hebben uit. Die met lege handen staan. Alsof dat èigenlijk een voorwaarde is, voor meevieren met het feest van God. Je eigen leegte kennen. Je zwakheid, je feilbaarheid, je afhankelijkheid. Alsof het dan pas een echt menselijk en warm feest wordt.
Pas zag ik iets van dit feest, van geven zonder terug te willen krijgen. Ik keek naar een interview bij het programma Buitenhof met Michelle van Tongerloo. Zij werkt als huisarts, maar is ook straatarts bij de Pauluskerk in Rotterdam. Ze zorgt voor mensen, die dakloos zijn en geen zorgverzekering hebben – van wie ze dus niet rijk wordt. Ze vertelde onder anderen van Darius. Een arbeidsmigrant, die z’n baan kwijtraakte en daarmee ook zijn huis. Hij kon niet terug naar zijn land van herkomst. Gedurende vier maanden sliep hij onder betonnen bankje. Zo onveilig voelde hij zich er, dat hij zich in slaap moest drinken. Zijn lever ging eraan kapot. Toen hij bijna dood was, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar wilden ze hem zonder verzekering niet helpen. Het is vaak een gevecht, zei Michelle, met het instituut gezondheidszorg. Het heeft geen ruimte, voor wie niet in het systeem passen. Zij nam het voor hem op. Darius wèrd beter. En hij vond – met hulp van de Pauluskerk – een nieuwe baan. Wat was hij Michelle dankbaar. Hij wilde het haar laten zien! Dat moment is gefilmd. Hij had chocolaatjes bij zich, voor haar. Maar dat was het niet. Hij gaf haar een omhelzing, zó feestelijk! Twee keer! En zij was duidelijk zó blij dat hij er bovenop was! Dit is waar het om gaat in de gelijkenis. Er is een geven, dat in zichzelf al ontvangen is. Het heeft iets vreugdevols, het is een feestje. Je komt er in één keer door in het Koninkrijk van God. Al is het maar even. Elk van ons ìs uitgenodigd voor dit feest, aan de tafel van de Heer. Amen. 
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Voorbeden: zie volgende bladzijde




























Trouwe God,
Als ons leven
niet bedoeld is
om ons eigen 
feestje te zijn
maar het feest
van Uw liefde
voor ons allen,
maak ons dan
tot bescheiden
genodigden.
Maak ons dankbaar 
voor wat wij 
elke dag ontvangen
aan goeds en liefs
en laat ons gul zijn
voor anderen,
bereid om te
geven zonder ook
iets terug te
willen ontvangen. 

Wij bidden
voor mensen
die hun leven als
alles behalve
een feest ervaren.  
Voor wie ziek zijn
of oud en breekbaar,
voor ieder aan wie 
de energie ontbreekt
om zich te mengen
in ons drukke leven;
mensen ook
die geen succes
hebben gehad,
die niet ‘belangrijk’
zijn geworden,
van wie hun
levensverhaal
anders is gelopen
dan ze hoopten. 
Mag hun kwetsbaarheid
ons herinneren
aan de onze
mogen wij elkaar
erin herkennen
en ons samen
terugvinden
op het feest van
Uw Koninkrijk
waar lege handen
iets positiefs zijn;
voorwaarde
om elkaar te kunnen vasthouden.  

Wij bidden
voor alle mensen
die wel ‘belangrijk’ zijn en denken
dat het leven
hun eigen feestje is. 
Zij maken
zoveel kapot
in onze wereld
door hun egoïsme
en kortzichtigheid. 
Wij bidden voor hen
om verhalenvertellers
in de Geest
van Jezus uw Zoon
die hen aan het
denken zetten
over het waarom
en waartoe van
leven op Uw aarde. 
Laat wijsheid
en liefde
ons toch regeren!

Wij noemen
de namen van…
Laat ons
hen vasthouden
in de Geest
van Jezus Uw Zoon.

In stilte…
Door JCoH, Amen. 









NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

