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O God,
En nu is er
in de Advent,
de tijd waarin wij
uitkijken
naar de doorbraak
van Uw licht
in onze wereld, 
een heerser
van de troon 
gestoten.
Wie eerder
tot de geringen
behoorden
vieren feest
in de straten. 
En dan is de
brandende vraag:
Wie of wat
zal er nu
op de troon
komen te zitten?
Zullen nieuwe  
machtigen 
zich doen gelden
of zullen de
zachte krachten
overwinnen?
Daarom bidden wij!
KYRIE



Er is deze week
een heerser
van de troon
gestoten.
Hij heeft het
niet gered
met al zijn
machtsvertoon. 
En nu is de
vraag aan ons:
welke rol
speelt macht
en kracht
in onze relatie
tot anderen? 
Verbinden wij
ons liever
met wie sterk zijn
en succesvol
of staan wij
ook open
voor wie 
kwetsbaar zijn
en getekend
door verliezen? 
Krijgen de
zachte krachten
ruimte in
onze omgang
met elkaar? 
Daarom bidden wij!  
KYRIE 

Maar krijgen
de zachte krachten
wel ruimte 
in onze omgang
met onszèlf?
Wij moeten
soms zoveel.
Goed zijn
in ons werk,
en vol energie
ook als het veel is. 
Sterk zijn
als er iets zwaars
op ons pad komt,
en stoer 
als wij pijn hebben. 
Vrolijk zijn
onder verdriet,
stevig staan
ook als ons
vertrouwen wankelt. 
O God, laat ons
zacht zijn
voor onszelf
zoals Gij de zon van
Uw liefde 
laat schijnen
voor ons 
in Jezus uw Zoon
Daarom bidden wij!
KYRIE


Preek over Micha 7: 14 – 20 en Lucas 15: 1 – 7

De meeste kunstschilders zetten - naast de os en de ezel – herders in de stal, waar Jezus geboren is. Van Botticelli tot Rembrandt, van Chagall tot de Chinese He Qi. En dat is passend. Het klopt bij het kerstevangelie naar Lucas. Daarin zijn het herders, die - terwijl ze in de nacht bij hun kudde waken - van een engel horen dat er een redder geboren is. Zij gaan direct op zoek naar dit kind. Zij vormen het eerste kraambezoek.  
Maar in de stal staan zij voor meer, dan alleen de herders uit het kerstverhaal van Lucas. Hun gestalte wil ook allerlei andere Bijbelse associaties oproepen. Hij doet denken aan Psalm 23 – dat bekende gedicht over de Heer die een herder is. Al gaat mijn weg door een donker dal, zegt dit lied, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed! De herder is een Godsbeeld, in de Bijbel. De profeten maken er graag gebruik van. Dan noemen zij de regeringsleiders van hun tijd slechte herders. Hun garages staan vol Lamborghini’s, terwijl hun volk tekort komt aan alles. Zij weiden zichzelf, zeggen zij, in plaats van de kudde! En dan spreken zij hun verlangen uit naar het herder schap van de Eeuwige. Weid uw geliefde kudde volk toch met uw staf! U hoorde zonet, hoe Micha zijn profetie eindigt met dit gebed. De gestalte van de herder – dat is in de Bijbel een Godsbeeld. En daarmee is het tegelijk een mensbeeld. Want u en ik – we zijn naar het beeld van de Eeuwige geschapen. Uiteindelijk is elk van ons bedoeld, om een herder te zijn. Maar … ben ik dat wel? Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dàt is de vraag, die de gestalte van de herder wil oproepen, bij wie een kijkje nemen in de stal. 
Het is misschien wel de oudste vraag van de wereld. Het is in elk geval de eerste vraag, die de mens aan God stelt, in de Bijbel. Dat gebeurt in Genesis 4, in het verhaal van Kain en Abel, over de mens en zijn broer. Iedereen weet, dat het hebben van broers of zussen fijn is, maar ook lastig kan zijn. Er gaat maar zo iets van jaloezie spelen. En dan kan de één de ander in de weg gaan zitten. Dat gebeurt ook in het verhaal van Kain en Abel. Als Abel Kain voor de voeten loopt, ruimt deze hem uit de weg. En wat doet God dan, in het verhaal? Hij zoekt Kain op. Als een herder gaat hij naar hem toe, in het donkere dal waar hij zich dan bevindt. En hij vraagt: Waar is je broer? Kain reageert met een wedervraag. En dat is in de Bijbel de eerste vraag, die de mens aan God stelt: Ben ik mijn broeders hoeder? Of, in de nieuwe vertaling: Moet ik soms waken over mijn broer? Het blijft stil, vanuit de hemel, op deze vraag. Maar in die stilte hoor ik een diep JA. Ja, je bent je broeders hoeder. Dat is wie je bent. Het is je bestemming, als mens. Je raakt jezelf kwijt, als je dat niet bent. Je raakt verloren. Het verhaal eindigt er dan ook mee, dat Kain in Nod terecht komt. Nod, dat betekent ‘Nergenshuizen’. Hij is zichzelf kwijt.  
Ziet u? De herders in de stal staan voor meer dan alleen het eerste kraambezoek. Zij houden degene die om de hoek komt kijken ook een spiegel voor. De Heer is jouw herder. Maar ben jij, als zijn beelddrager, ook je broeders hoeder? Net als het kind in de voederbak dat geweest is?    
Ik zei het al: Dit is misschien wel de oudste vraag van de wereld. Wat is hij vaak positief beantwoord. Laten we dat vooral niet vergeten! Elk van ons heeft zelf vele malen ‘ja’ gezegd. Ja, ik ben de hoeder van mijn kind, mijn familie, mijn ouders, mijn vrienden, mijn buren, de mensen die via mijn werk op mijn pad komen, mijn kerk, mijn sportclub. Ik leef mee als het hen goed gaat. Ik ben er voor hen als het moeilijk is. Andersom is er ook door hen vele malen ‘ja’ gezegd op de vraag of ze mijn hoeder zijn. Ze waren blij als ik goed nieuws had, ze waren er als ik in de put zat. Al deze kleine momenten van onderlinge zorgzaamheid – ze komen niet in de krant. Maar ze zijn zo betekenisvol. Ze geven je leven kleur in goede dagen. Ze dragen je in kwade dagen. En ze geven je vertrouwen in de Heer die je herder is. Laten we ze koesteren! Tegelijk heeft elk van ons ook vele malen ‘nee’ gezegd. En dat moet ook. Mijn moeder zei al: ‘Kind, je bent Atlas niet. Je kunt het leed van de hele wereld niet op je schouders nemen’. Soms is iemand in nood de verantwoordelijkheid van een ander. En soms is het nodig, dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt voor z’n leven. Een ‘nee, ik ga dit niet voor jou doen’ kan ook heilzaam zijn, en een manier waarop je een ander verder helpt. Liefde is niet altijd lief!  
Dat laatste nu, dat brengt ons bij de Farizeeërs en Schriftgeleerden, met wie de volwassen Jezus in gesprek is, in het gedeelte dat uit Lucas’ evangelie gelezen is. Liefde is niet altijd lief! – dat is hun insteek. Volgens hen is elk mens zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, in het bijzonder voor het volgen van Gods leefregels. Die zijn niet te zwaar, zeggen zij, mèt Mozes. Ze liggen niet buiten je bereik. Ze zijn niet in de hemel, en niet aan de overkant van de zee. Ze zijn dichtbij je, in je mond en in je hart. Je kunt ze volbrengen (Deut. 30: 11-14) Doe je dat niet, dwaal je van het pad af en kom je in een woestijn terecht – dan is dat je eigen business. Je hoort dan niet meer bij het Godsvolk. Dat Jezus eet met tollenaars en zondaars – dat is dan ook niet oké, in hun ogen. Dit soort mensen is pas weer welkom als er om vergeving is gevraagd, en de passende offers zijn gebracht.   
Je moet deze theologen hier niet te zwart om maken. Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de mens is helemaal niet zo gek. Maar Jezus, de beelddrager van de herder uit Psalm 23, die ziet dit toch net even anders. Ben ik mijn broeders hoeder? Ook als deze zèlf God heeft losgelaten? Ja, zegt hij, dat ben ik. Onvoorwaardelijk. De Eeuwige laat zelf ook nooit los, wat zijn hand begon. En hij hóópt de theologen daarin mee te krijgen. En daarom vertelt hij hen drie gelijkenissen. Zij zijn heel bekend: Die van het verloren schaap, de verloren munt, en de verloren zoon. Het schaap is er één van honderd, de munt één van tien, en de zoon één van twee. Het is niet voor niets dat hij begint met die over het schaap en de munt. Daar heeft hij over nagedacht.     
Als er bij ons een schaap is aangevallen door een wolf, is er niemand die zegt: Wat dom van dat schaap! Het had bij de kudde moeten blijven. Het had achter de struiken moeten gaan staan! Datzelfde geldt voor een munt. Als er geld kwijtraakt, is er niemand die zegt: Wat slecht van die euro! Hij had niet uit mijn handen moeten vallen. Het had veilig in mijn portemonnee moeten blijven! Nee, natuurlijk niet. Iedereen weet: Het overkòmt schaap en munt, dat ze verloren raken. Dat is niet hun eigen ‘business’. Door met hèn te beginnen, creëert Jezus ruimte voor de vraag, of het mensen soms ook kan overkòmen, dat ze verloren raken.   
Kijk, er is in de bijbel een subtiel verschil tussen schuld en zonde. Schuld, dat is iets dat je verkeerd hebt gedaan. Een daad, die je goed kunt maken. Ik moet erbij denken, aan het meisje van achttien, over wie ik pas hoorde. Zij had net haar rijbewijs, keek - blij achter het stuur - niet goed uit, en reed een fietser aan. Deze had een gebroken rugwervel, en een hersenschudding. Het meisje voelde zich enorm schuldig. En ze hàd ook schuld. Met haar vader ging ze op ziekenbezoek, en zei vanuit haar hart ‘sorry’. Dat maakte veel goed! Schuld, dat is een concrete daad, die je goed kunt maken. Maar zonde, dat is iets anders. Letterlijk vertaald betekent het Hebreeuwse woord ervoor ‘Je doel missen’. Het is geen losse daad, het is meer een situatie. Dan ben je stukje bij beetje de weg kwijt geraakt. Door een opeenvolging van gebeurtenissen en keuzes. Ik moet erbij denken, aan de Syrische man die deze week in het nieuws was: Mazen al Hamada. Hij had in Syrië in de Sednaya gevangenis gezeten. Hij was vrijgekomen, en naar Nederland gevlucht. Hij kreeg hier asiel en een huis in Hillegom. Hij was alleen zo getraumatiseerd, dat hij niet kon werken. Toen raakte hij zijn uitkering kwijt, kon zijn huur niet meer betalen, en werd zijn huis uitgezet. Want dat zijn de regels. Zodra je een status hebt, ben je zelf verantwoordelijk. Zo ging hij de vernieling in. Hij kon niet anders meer, dan terug naar Damascus. Daar kwam hij opnieuw in de Sednaya gevangenis terecht, waar hij kort voor de bevrijding de dood vond. Een verhaal om buikpijn van te krijgen. In de Bijbeltaal: Om met ontferming van bewogen te worden. Dàt is zonde. Zonde en jammer van die unieke man. Het is meer dan één daad. Het is een situatie, waar je door een opeenvolging van gebeurtenissen en keuzes in terecht kan komen. De omgeving speelt er een rol in! Daarom is het schaap in de gelijkenis er één van honderd, de munt er één van tien en de zoon er één van twee. Ze maken deel uit van een geheel. Het is nooit eenvoudig de ‘business’ van de verlorene, dat het zover gekomen is. Dat is niet alleen zo bij de Syriër. Maar dat kan ook zo zijn bij iemand die verslaafd raakt of depressief - de omgeving heeft ermee te maken. Ons menselijk tekort speelt er een rol in. Je krijgt er buikpijn van, als je er bij stil staat. Met ontferming bewogen.  
Dat besef wil Jezus nu oproepen bij de theologen, en bij u en mij, door de gelijkenis van het verloren schaap. Het kan een mens overkòmen, dat hij of zij de vernieling in gaat. En dat is zonde. Zonde en jammer van die persoon, en van ons allemaal. Want als mensheid vormen we een geheel. Een kudde. Wat één van ons treft, raakt allen. In zijn gelijkenis laat de herder daarom de negenennegentig schapen achter, om op zoek te gaan naar die éne die kwijt is. Hij lijkt wel een beelddrager van God, die – zoals de profeet Micha het zegt – de  zonde van de mensheid wegwerpt in de diepte van de zee om een vreugdevol nieuw begin mogelijk te maken. En jij? Vraagt hij door de gelijkenis aan zijn gehoor. Ben jij je broeders hoeder? 
De herders in der stal vormen een echo, van deze oudste vraag van de wereld: Ben ik mijn broers hoeder? Als er nu onder ons zijn, die iets van de buikpijn en de ontferming herkennen die bij deze vraag hoort, dan wordt er daarmee onder ons al iets geboren, van het licht van Christus. Moge dat zo zijn! Amen. 
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U die
als een herder 
voor ons bent,
wij danken U
voor beeldtaal
die bijblijft,
een verhaal
dat inspireert,
een vraag die
binnenkomt,
ons raakt en
richting geeft. 
Wij hebben
een kompas nodig
in deze zo
verwarrende tijd.
Wij danken U
dat dit te
vinden is
in Uw Woord. 
Mogen wij ons
eraan oriënteren
in de week
die komt, 
in de Geest
van Jezus uw Zoon. 

Wij bidden
voor mensen
die het nodig hebben
dat anderen
Uw beelddrager zijn
en als een herder
voor hen zijn. 
Wij denken
aan al die mensen
die met oorlog
en geweld
te maken hebben,
niet alleen in
Rusland en Oekraïne,
Israël en Gaza,
Syrie en Soedan,
maar ook in
de Tarwekamp
in Den Haag. . 
Laat de 
oudste vraag
van de wereld
‘ben ik mijn
broeders hoeder’
niet verloren gaan
maar altijd weer
opkomen
in de harten
van naasten
die tegenover
elkaar staan
door de Geest
van Jezus uw Zoon. 

Wij bidden ook
voor onszelf,
want elk van ons
is wel eens moe
van het herderen
of even zelf
een verloren
schaap. 
Laat ons 
oog hebben
voor elkaar
aandacht
voor wie 
vermoeid en
belast zijn
en voor wie
ziek zijn
of in rouw.
Wij noemen
….
Draag hen,
draag ons,
op Uw schouders
door Uw Woord
dat inspireert
tot nabijheid
in de Geest
van Jezus uw Zoon.

In stilte…

Onze Vader









NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester wijkgemeente Hooglandse Kerk. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!

