Ochestral evensong, gehouden op zondag 13 oktober 2024 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van ‘Miat’ en het Leids Kamerorkest o.l.v. Stef Collignon. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Opening sentences

U allen, van harte welkom in laatste evensong van 2024 in de Hooglandse Kerk.  Het is een bijzondere evensong, want het is de allereerste orchestral evensong, hier. Kamerkoor Miat wordt niet alleen door Willeke Smits op het Father Willis orgel begeleid, maar ook door het Leids Kamerorkest. Welkom aan alle zangers en musici! Wat fijn dat jullie er zijn. Ik verheug mij, met de aanwezigen, op dit bijzondere uur in de kerk.

Ik heb één mededeling vooraf: U kunt bijdragen aan de onkosten van deze evensong door de QRcode te gebruiken die in de liturgie staat. Contant geven kan ook, na afloop van de dienst. Bijzonder Kerkenwerk Leiden zal u zeer dankbaar zijn voor uw steun!   

In de psalmen, hymns en anthems in deze evensong komen de woorden ‘grace’ en ‘mercy’ vaker terug. Ook in het lied vóór de short sermon gaat het over Gods genade en goedheid. Het koor zingt daar: ‘There’s a wideness in Gods mercy, like the wideness of the sea’ ‘The love of God is broader than the measures of man’s mind’. ‘We make his love too narrow’. Dat wordt dan ook het thema van deze evensong. Gods liefde is ruimhartiger dan die van de mens.   

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

Readings: Hooglied 2: 8-14 en Matteüs 20: 1-16

Short sermon

Een gelijkenis heeft vaak een ontknoping, die je in verwarring achterlaat. Het is ermee zoals wanneer je thuiskomt, en merkt dat iemand in je afwezigheid een stoel heeft verzet of een paar voorwerpen verschoven. Je voelt meteen; Hé, hier klopt iets niet. Het is anders dan normaal, de orde is verstoord. Dat is wat Jezus doet door het vertellen van een gelijkenis: Hij verstoort de orde. Hij verandert iets aan de inrichting van het huis van de wereld, zodat het ineens gaat lijken op Gods Koninkrijk.  
In deze gelijkenis is er een landheer met een wijngaard, waar geoogst moet worden. ’s Morgens vroeg gaat hij naar het dorp om daar een paar dagloners voor in te huren. Zzp-ers, zouden wij vandaag zeggen. Zij hebben geen vast inkomen, zij zijn blij met elke opdracht die hen toevalt. Hij spreekt met hen af dat ze een denarie krijgen voor een dag werk. Zo’n munt is genoeg om boodschappen mee te doen voor een gezin voor een dag. Je komt ermee rond, maar meer ook niet. Dankbaar gaan ze aan de slag! Maar vreemd, elke drie uur komen er nog een paar zzp-ers bij. Alsof de landheer iedereen wel een klus gunt. Met de later-komers spreekt hij af, dat zij zullen krijgen wat rechtvaardig is. Zonder het bedrag te kennen gaan die akkoord - allang blij, dat ze nog werk hebben gevonden. Aan het einde van de dag zijn er in totaal vijf lichtingen bezig in de wijngaard. De laatste heeft maar een uurtje gewerkt. 
Dan komt de ontknoping, die je in verwarring achterlaat. Als de landheer alle zzp-ers hun loon geeft, begint hij bij degenen die als laatste gekomen zijn. Hij geeft hen een denarie. En dat doet hij met iedereen, ook met wie als eersten kwamen. Dit bedrag was ook met hen afgesproken. Maar nu zijn ze er niet meer blij mee. Ze vinden dit niet eerlijk.   
En daar kun je hen geen ongelijk in geven. Wat de landheer doet verstoort de orde in het huis van de wereld. Want die is: Loon naar werken, je krijgt wat je verdient. Wie veel doet, krijgt meer dan wie achterover leunt. En wie brokken maakt, moet de rekening betalen. Lik op stuk. Dat is wat als rechtvaardig wordt ervaren, onder ons. En die orde, die wordt hier verstoord. Ook wie bijna geen werk heeft verzet, krijgt genoeg om van rond te komen. En dat klopt niet, voor ons gevoel. Het is niet eerlijk. Dit verhaal brengt je in verwarring. Jezus zet je er met één been in het Koninkrijk, waarin er een andere orde heerst. De orde van de liefde, waarin geldt: Je krijgt niet wat je verdient, maar wat je nodig hebt.  

Kijk, de werkers die bijna niets hebben bijgedragen, maken zich natuurlijk niet druk over de gulheid van de landheer. Je hebt er zelf ook geen probleem mee als je – na een week waarin je weinig voor anderen betekende, of misschien zelfs iemand kwaad deed – hier in het licht van de Eeuwige hoort en voelt dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Maar als deze gulle liefde ook degene geldt, die jou beschadigd heeft, of iemand die je lief is – dan is dat een ander verhaal. Dat is lastig. Dat kun je niet zomaar verkroppen. En toch is dat orde waar je in deze evensong naar wordt overgezet. De orde van een liefde, ‘broader than the measures of mankind’, uitgestrekt als de zee. Denk er even bij aan je laatste ervaring met onrecht, in de politiek of in je eigen leven. En verbind die ervaring met dit verhaal. Dan voel je hóe die ruimhartige liefde kan schúren. Als een in jouw ogen misdadige wereldleider, politicus, minister, collega of bekende zomaar wègkomt met zijn of haar gedrag, dan kan dat boos maken. Het zet kwaad bloed.   
Er is één verhaal uit de wereldliteratuur, dat mij altijd helpt om mij toch in de orde van het Koninkrijk mee te laten nemen. Dat is het boek van Victor Hugo, ‘Les miserables’. U kent het vast van de gelijknamige musical. Dit verhaal begint met een boef, die jaren gevangen heeft gezeten om het stelen van een brood. Voor het eerst weer op vrije voeten vindt hij op een nacht onderdak bij een pastoor. Deze onthaalt hem als een welkome gast. De tafel wordt met stralend wit linnen gedekt, en het mooiste zilver uit de kast gehaald. De ex-boef ziet waar het zilver na de maaltijd wordt opgeborgen, en neemt het mee voor hij ’s morgens vroeg het pand verlaat. Als hij onderweg politie tegenkomt, wordt hij gefouilleerd. Alsof ze het ruiken, dat hij gestolen heeft. En zo staat hij even later weer, nu geboeid, voor de pastoor. Maar deze klaagt hem niet aan. Hij spreekt hem vrij. Hij zegt tegen de politie: ‘U kunt deze man laten gaan. Ik had hem mijn tafelzilver gegeven.’ Kijk, hier krijgt de uitgestrektheid van Gods liefde hart en woorden in een mens. Dit is geen ‘Lik op stuk, je krijgt wat je verdient’. Dat kòst de pastoor wèl wat. Maar het effect van zijn gulheid is enorm. De ex-boef ontwikkelt zich vanaf dit moment tot de held van het verhaal…
Als je je hart laat oprekken door Jezus’ gelijkenissen, door de orde van de liefde in het huis van Gods Koninkrijk, kun je anders de orde van de wereld en de nieuwe week weer ingaan, en daar zelf ook af en toe iets in verzetten. Mag dat zo zijn. Amen. 






Said prayers


Goede God
Wij zijn dankbaar
voor verhalen
die ons op een
ander been zetten,
die ons met
nieuwe ogen 
naar de gang
van zaken
in de wereld
om ons heen
laten kijken
en ons 
doen en laten 
veranderen.  
Het niet-kloppende
kan inspireren,
God,
en een nieuwe wind
laten waaien
onder ons. 
Wat kan dat 
soms nodig zijn…

Wij bidden U
voor situaties
waarin mensen
elkaar telkens
precies teruggeven 
wat zij verdienen:
oog om oog,
tand om tand,
lik op stuk –
soms al zo lang
dat niemand 
meer weet
wie er ooit begon. 
En natuurlijk
denken wij 
deze week dan
in het bijzonder
aan de verhouding
van Israël en
de Palestijnen. 
Mag Uw Geest
iets verschuiven 
in de orde van het 
voor wat hoort wat, 
ieder krijgt
wat hij verdient. 
Alleen door een
ruimhartigheid 
als de Uwe
· en ja die kost wat! 
is er een 
nieuw begin
mogelijk. 

Wij bidden
voor mensen
in onze eigen
omgeving
die met onrecht
te maken hebben. 
Hun inzet
wordt niet gezien,
hun werk
niet gelijk gewaardeerd. 
Wie hen iets
aandeden
komen ermee weg, 
zij krijgen 
geen erkenning
voor hun pijn. 
Uw genade
schuurt met 
de last op
hun schouders. 
En daarom 
bidden wij 
toch, tégen Uw 
ruimhartigheid in,
om rècht voor hen
volgens de orde
van deze wereld. 

In stilte



 
 










